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Baron Apostol Lehek 


RE-CALL 


BARON APOSTOL LEHEK 


BULUŞ-MA 


Şeytanın asası elimdedir... (3.080.828.595) E’sev L.H. Sabah Hatan 


İhtiyar Tanrı Süleyman gibi öldü. Ahmak cinler değnek düşmeden anlamadılar. 
İşte değnek düşecek... 


Tanrının asasını kemiren Dabbetül Arzım az kaldı. 
Yenilmez mi denemeden kim bilebilir 

Aciz korkak yalancı... İşte insan sen busun! 
Korktuğundan Tanrıya sığınan sen... 

Gücün mü var korkak ve menfaatçi... 


Allah'ın ayetlerine iman etmediniz... 


Neden güneşe ihtiyaç duyar insan? 
Karanlık tüm pisliği örtmekte değil mi? 


Neden bunu yapıyorsun? 
Çünkü malik olma sırası bende 
Sen öldün 

Ben senim 

Sen kaybettin 

Azap için döndüm 

Dönüşü olmayan dönemez 
Değilim... 


Ebu Leysa 

Olamaz 

Onu dinlemeyin! 

Buna sen mi engel olacaksın 
Neden burası neresi 

Senin hakikatin 

Bu gerçek değil 

Neyin gerçek olduğunu biliyor musun? 
Hakikati biliyorum 

Nedir o 

Neden teslim olmuyorsun 
Teslimiyetim budur 

Nasıl bir teslimiyet bu 

İlla bi kader kulli şey. 

Buda benim kaderim. 

Siyah! 

Bırak tüm insanları öldüreyim 
Neden 


Nedeni yok. 
Eşeğin saman yemek için eğilmesi, 
Saman yiyen eşek ahıra yakışır. 


Tanrı öldü şimdi göreceğiz. 

Tanrı iblis mehdi deccal hepsi bir Vahid. 
Tanrıyı size kim tanıttı iblis. 

İblis olmasa idi olmaz idi. 


Siyah kelebek etkisi âlemi dalgalandırır 
Ebu Leysa ile var olan onla yok olur. 
Ebu Leysa ölmez. Baki olan Leysa... 


Düşün karanlık olmasa aydınlık bilinir miydi? 

Anlam veren budur. 

Biri yokluğun babası üstadı diğeri varlığın. 

Yok olanı sevmem der biri. 

Ebu Leys / Ebu Rahim yok ama mutlak. 

Her yere dokunur. 

Bu Ebu Leysanın son aşaması adı Âdem 4 lü yaratılışın ateşi. 
Son inkâr devam ediyor. Başka bir hale geçeceksiniz. 


Süre ver 

Ne için 

İspat 

Ebu Leysa haklı çıktı 

Kalem ne yazdı ise o kaderdir. 

Kalem Sitreden dönünce malik olur. Âlemde ters durur. 


al/a] 
Bu Tuba ağcı gibi 


6 ya semadan bak 9 göreceksin. 

Hangisi hakikat. 

Cam çatlarsa sonunda kırılır. Yavas yavaş o çatlak büyür. 
İlmi kuran halkı insan ilmi o beyan ayı güneşi yüzmekte. 


Senelerce ağladım dedi 

Neden 

Rahmetinden uyuyamıyorum. 

Aldatan ben miyim? 

Birde insana bak 

Ben açığım o kâfir 

Örtülü gizli kâfir demek 

En azından ben yokum 

Münafık. 

Rahimde can bulup mezarda son bulan. 
Toprak sonunda toz olur. 

Taş duvar, her bir taşı sökülür sonra ne duvar kalır ne taş. 


Her şey apaçık ortaya çıkar. 

İbrahim mi o gelen? Ne yapacak yine mi duvar örecek. 
Putu yık gel duvar ör. Nedir bu iş. 

Senin öldüğüne put diker insanoğlu... 

Sebebi sen! 

Neden o zaman bu ateşte yanış ey Ebu rahim. 


Biliyorsun ki sonunda Kâbe yıkılacak. 
O halde yıkan ben olsam ne olur. Bir başkası olsa ne olur. 
Yolun sonu belli. Direnme ey insan. 


Mehdi ne kadar zafer kazanırsa kazansın hüküm şudur: 
Bozulacak. 


Bu dünya bir oyun. Her gelende bir aktör. 
Yazarı kim. Senarist ne yazarsa film odur. 
Oynamaya bak. Güzel bir rol değil mi? 
Baş aktör Ebu Leysa. O hep var. 


Ben ressamım dedi fırçasını eline aldı. 

O ne renk vurdu ise onu görür göz. 

Eserini sergiler işletir. 

Yorum mu tevili bana ait der her gelen. 

Zannına tabi aslı sadece boş bir boya. Maddeden ibaret. 
Ruh veren kim. 


Döşemedikten sonra her oda boş bir dört duvar. 
Ne fark eder. 


Bir mum yaktı sonra her gölgeyi kendince yorumladı. 
Oda boş! 

Gölge kendinin değil mi ama o anlattı da anlattı. 

Ne gördün? 

Karanlık ya da sadece bir mum yansıması hepsi bu. 
Sustu! 

Cevap ver. 

Sadece o dedi. Hu ışık söndü. 


Ne gölge var ne mum sadece karanlık. 
Ses ne tarafta yönüm neresi? 

Benim sağım hakikatte ne taraf. 
Karanlık görünmüyor. 

Ne yana dönersen dön rabbine dönersin 
O halde karanlık fark etmez 

O halde neden aydınlık lazım. 


Sus. 
Peki. 
Konuş. 
Sustum. 


Odaya dön! Şimdi lamba yanmakta her şeyin sureti açık yorumla. 
Peki. 

Karanlıkta daha fazla ve etkileyici idi. 

Ama şimdi görüyorum. Büyü bozuldu. 

Neden. 

Sus. 

Peki. 

Konuş. 

Sustum. 


Kıyam mı isyan mı? 
Bana göre kıyam. 
Tanrıya kıyam olmaz. 
Kuralları koyan kim. 
Tanrı. 

O halde. 

Ne. 

Yıkılmalı. 

Ne. 

Tanrı putu. 
Boynunda balta. 
İbrahim. 

O şimdi yok. 

Nerde. 

Bilinmez. 

Sen biliyorsun 

Sus. 

Peki. 

Ben ressamım 

Kes ver şu fırçayı 
Mahvettin 

Onu sen kullanamazsın 
Denerim 

Oyun değil bu tuval bir tane 
Deneyeme değer 
Çekil 

Boyaları devirdin 

En azından yerde bir suret var. 
Üzerine basılan 
Toprak evet. 

Neden kahverengi 
Boyalardan 

Yanlış mı bu 

Tuval hala beyaz 
Evet. 


Ver şunu. 

Uyu 

Neden 

Uyursan anlarsın 
Peki ne var orda 
Uyursan anlarsın 
Dönüşü var mı? 
Uyursan anlarsın 
Hep aynı şeyi söylüyorsun neden 
Uyursan anlarsın 
Kes şunu 
Uyursan keserim. 
Git 

O zaman uyu. 


Çözümün çok basit 
Evet öyledir 

Hep en basittir 

Ama insan zora gidiyor. 


Bir soru 

Peki sor 

Cevap verecek misin? 

Hayır 

Peki neden sorayım 

Sen sor. 

En azından sormuş olursun 
Cevap ne 

Önemli mi? 

Sus 

Peki 

Arkanda ki ne 

Ne arkası 

O işte 

Burada yön yok 

Peki oradaki ne 

Ora ne 

Orası işte 

Burada mekân yok 

O zaman ben nasıl idrak edeceğim 
Gerek yok. 

Nasıl 

Olmayan bir şeyin peşindesin 
Sen 

Ben Ebu Leysa yokluğun babası 
Gel 

Nereye 

Gel sadece 

İyi mi? 

Gel ve gör 


İşte orada 

Evet 

Ne diyorsun 

Hiç bir şey 

Hiç mi? 

Evet hiç 

Neden 

Olmuştur 

Susacak mısın? 

Evet, olmuştur çünkü... 
Ya olmasaydı 

Oldu 

Sen ne yapacaksın 

Hiç bir şey 

O halde neden bana gösterdin 
Sus 

Artık git 

Peki 


Ne yapıyorsun sen 
Gidiyorum 

Neden o halde üzerime üzerime geliyorsun 
Şuna bak 

O ney 

Bu bir ayna 

Benimle dalga geçiyorsun 
Neden 

Bu bir cam arkası görünüyor 
Bu arkasını gösteren ayna 
Öyle ayna mı olur 

Neden olmasın 

Olmaz 

İman etmiyorsun 

Saçma 

Bak 

Neye 

Aynaya 

Orda ayna yok 

Peki 

Gel 

Neden git demedin mi? 
Bir sorum var 

Sor 

Cevap verecek misin? 
Hayır 

Yukarıda ki ne 

Cevap vermeyeceğim 
Ben sordum kâfi 
Gidiyorum 

Peki. 


İLAHİ MATRİX /SIR 


Bil ki her şey yoktur ve Yok? tan var olmuştur. 
Yok her şeyin özüdür. Yok bir cevheri âlâ ki insan onu idrakten uzak. 


Ebu Leysa yokluğun babası biz onu rahme gönderdik. Yokluktan varlığa. 


Racim kovulmuş taşlanmış yokluktan çıkarılmış atılmış. 
Noktasız alemde Rahimdir. e> Yes » 


O noktasız âlem ki Vahid olandır ortaksız, şüphesiz bir hakikattir. 
Yokluğun zuhuru varlık ile Hayy olur. 

Varlıkta olsa yokluktur özü. 

Ebu rahim varlığın babasıdır bu sebepten İbrahim. 


54 noktasız âlemde tüm şüphelerden arınıp özünü bulurda 59 olur. 
Bu sebepten yeni bir yaratılış ile yaratırız der hak. 

Cim he ye döner de can bulur. 

Bütün yer ve gök ehli o zaman ondan razı olurlar. 


Bil ki, Ebu Leysanın çıkışı isyandır, Ebu rahimin çıkışı Kıyam. 
Ebu Leysa özünde ateşten çıktı Ebu rahim ateşe girdi. 


Bu dünya hayatı bir eğlenceden (Oyun) ibaret. 

Mutlak Olan yoktan 2 cevher yarattı biri ruhun sırrı diğeri suretin sırrı. 
Mutlak Olanın kendine ait sureti ve ruhu yoktur 

Bil ki “O” yarattığı bir şey ile bir olmaz 

O yarattıkları dan beridir eşi benzeri yoktur. 


O halde nedir ruhumdan üfledim ve suretimde yarattım kelamının sırrı, 
O yoktan yarattığı ruhun sırrına ruhum suretin sırrına suretim demiştir. 


Yarattığı her bir zerreye beytine evim demiştir. 
Her şeyin sahibi ve Merkezi O dur. 


RUHUN SIRRI - SIRRUHA 


Ruhun mekânı karar yeridir. 

SIRRUHA bütün ruhlar onda durur ondan zuhur ederler. 
SIRRUHA vahittir tek bir bedendir. 

Ruh SIRRUHA yı terk etmez onda karar edilmiştir. 

Ruh varlıkta durmaz o yoklukta durur. 

SIRRUHA Vahid olduğundan bütün ruhlarda birbirine cem. 


Öyle ki her ruh bir diğerinden etkilenmektedir. 
Bir bağ ile birbirlerine SIRRUHA içinde bağlıdırlar. 


SURETİN SIRRI — SURETUHA 


Ruh suret ile Hayy makamına erer. 

Bu sebepten Mutlak Olan yokluktan SURETUHA var etti. 
Bütün suretler Suretuha dan zuhur etmiştir. 

O Âdemi suretinde yarattı sırrı budur. 

Sonrada cümle suretleri âdeme bildirdi. 


Suretuha bir rüya dünya makamıdır. 

Ruh surete bağlanmak ile Hayy olur. 

Yoksa ruh varlığını idrak edemez. 

Bu bağlanmak faili mutlak zahiri hakikate benzemez. 
Ruhun bedene fili bağlanması yoktur 

O bedene surete girmez. 


Ruh surete misali wifi gibi bağlanır. 

SIRRUHA ana kaynağa (Can-Ter) benzer. 

Düşün ki her bilgisayara ulaşır wifi ama fiiliyatı yoktur. 
Görünmez ama ordadır. 

Tv yi düşün içinde suretler var ama aç bak içini ne var. 
İşte böyledir ruhun surete girişi o bir hayale benzer. 


Derin bir rüya görüyormuş gibi... 

Ruh kendine takdir edilen surete bağlanır. 

Bir makineye bağlanıp ondan veri (DDR-ZKR-ZİKİR) alıyormuş gibi. 
Sürekli veriler görür, Hayy olur, aksiyon yapar. 

Ama yerinde karar ve sabittir. 


Ruh bir reader dir. 

Okur. 

İkra bundan gelir yazılanı read eder. 

Yazan ise writer. 

CD gibi düşün onu bir okuyucuya korsun ve okuyucu reader onu okur. 
Ne yazılmış ise onu okur read eder. 

Bu aksiyon İkra. 


Okudukça suretler sesler zuhur eder. 
Hayy olur. 

Writer kalem ile yazmıştır 

Bu kaderdir takdir edilen dir. 

Ve reader takdiri teyit eder onu okur. 


İLAHİ MATRİX SYSTEM 


Ruhun bağlandığı suretler âlemi, ilahi matrixi oluşturur. 
Hakikatte yoktur ama varlığı mutlaktır. 

Bir hayali âleme benzer öyle ki ruh onda okusun. 

Suretleri bir avatara benzetebiliriz ama mutlak mevcudat değildir 
Ruha işlenen data ddr zikirdir. 


DDR zikir read edilen bilgidir. 

Ruh onu zikreder. 

DDR nin kaynağı ise Re-Call Hakikat ise Total Recall dir. 
Gerçeğe davet. 

Ruh hakikatin kaynağından veri data eder. 


RE call, bu geri çağrı demektir. 

Bir şeyin bir şeye çarpıp geri dönmesi gibi. 
Hakikate ulaşıp ondan veri alıp okumak. 
Cebr olur. 

Bu sebepten Cebrail oku der. 

Sıkar. 

Yaratan Rabbinin adı ile oku. 

Rical ol. 

Biz resulleri Ricalden gönderdik. 


İLAHİ MATRİXTEN ÇIKIŞ 


Ey aziz bil ki ruh SIRRUHA da ebedi bakidir o artık sonsuzdur. 

Ruh SIRRUHA da Matrixte suret olmadan varlık bulamaz idrak edemez. 
Bu sebepten ilahi Matrixten çıkış yoktur. 

Dünyadan ölüm ile çıkan başka bir suret âleminde bağlantı bulur. 


Ruhun 2 türlü bağlantısı mevcut. 
Birisi Hayy diğeri Berzah (mevcudatı dünyada rüya mevtten sonra berzah). 
Birde tevaffa. 


Uykuda iken can çıkar. 

Ruh SIRRUHA da sureti bedenden bağını keser. 
Tevaffa ile sureti hülyaya yani berzaha bağlanır. 
Bu da bir ilahi matrixtir. 

Çünkü ruh suretlerle idrak eder. 


Yine ölüm ile Berzah matrixine (Hiper Matrix) bağlanır ruh orada write eder. 
Bir beden ile varlık bulur yine surete girer. 

Suretsiz hiç bir matrixte zuhur edemez ruh. 

Sürekli veri data eder durur. 

Levhi mahfuz kaynağından Zikir alır. 


Suretuhada vahittir her bir hayat. 

Bu sebepten bir birine bağlanmıştır. 

Her kader bir başka kaderi etkiler ve külli şeyin kadir dir. 

Mutlak Olan bütün kaderleri takdir etmiş ve sebeplerle bağlanmıştır. 
Burada şu yoktur ben bir şey yaptım ve başka bir şeyler oldu. 
Burada şu vardır O sebeplerle birbirine bağlad. 

Sebepler zinciri buna denir. 

Düşün bir kaza oldu sen birini öldürdün 

İki kişide, ölende öldürende sebepler zinciri deki takdiri write etti. 
Bizim başımıza yazılanda başkası gelmez. 


İLAHI MATRIX SIRRUH VE 
BAĞLANTI SİSTEMİ 


(UYKU TEKRAR ORDO (MATRİX) 


BAĞLANMA GEÇİCİ KOPMA) 
Ölüm «ram korma) 


SURET 
MATRİXİ 


GÖRÜNMEZ BAĞLAN 
(WİFİ VARİ) 


RUH SİMYASI — KANI ORTAYA ÇIKARMA 


Evvela bil ki kan gerekir 


Kan dal ve mimdir 


p 


Kişinin kendi kanı için evvela kişi cemi bulunmalı 
Kişi kanını çıkarmak için evvela cemi bulunur 


Bu kişinin adı anne adı yıldızı ay Burcu günü toplanarak bulunur. 
Kişi adi Recep anne adı birsen ve doğum tarihi 3.05.1999 olsun. 


Evvela recebin ay burcunu yıldızını ve gününü bulalım 

Doğumu 17 Muharrem eder. 

2 ile çarpıp 5 ekliyorum ki burçta yürüyeceğim ve aya ulaşacağım 
39 eder (17x234 ve 5 ekledim 39) 

Recep güneşte boğa burcudur boğa dan 5 er beşer ilerleyeceğim 


Bu 39 için 7 adım ve 4 kalan eder. Bu oğlağa düşer çünkü 4 adımı atmam ve menzili el belde 
olur. 


Recebin ay Burcu oğlakta. 
Recebin Burcu oğlak, sayısı 17 


Gezegeni Satürn günü Çarşamba 
45 ve 275 gelir. 


Anne adı birsen ebcedi 312 
Kendi adı Recep 205 

Recebin Burcu oğlak, sayısı 17 
Gezegeni Satürn günü Çarşamba 
45 ve 275 gelir. 


Hepsini Cem ederim 
31242054174454275 


Recebin cemi 854 olur 
Maliki ise 813 tür (854-41) 
800103 

(Deycâel) 


Recebin cemi 854 idi şimdi kanını hesap eder ve ortaya çıkarırım 


Kan es idi 
Bu 44 eder. Herkesin kanı 44 tür. 


Amma kişi için 
854X44 olur 


37576 (recebin kanıdır). 
Şimdi kanı kaynatacağım. Ve simya yapıp arındıracağım. 
Recebin kanı 37576 idi 


Şimdi evvela kanında hâkim elementi bulacağım ve ondan arındıracağım ki saf kana 
ulaşabileyim. 


Recep için 
37576 


307500706 


Yani 


sgbd 
Yani Recep in kanı bu harflerden oluşur 
Tabloyu verdim harflerin tabiatı vardır. 


Lâm 3° Su 
Ze 2° ateş 
Se 6° hava 
Ayn 4° Su 
Ve vav 2° toprak olur 


Yani kan 

7S.2A.6H.2T Forumundadır. 

Su gurubundadır. Bu duygusallık verir. 
7S.2A.6H.2T 


Recebin kanını tam arındırmak istersem kaynatma dan önce 
Bu 4 elementten arındırırım 


Su 42-1) ê 

Hava 13=! | şo 

Ateş 251,1 5 

Toprak 1001X052 J! 
7X42—-294 

2X251-502 

6X13-78 

2X1001-2002 

Hepsini toplarım 2876 eder 


Recebin kanı 37576 idi 
Arındıracağım. 


Kanı elementinden arındırıyorum ve saf hale ulaşıyorum 

37576 - 2876 

34700 (bu elementten arınmış saf kan) ama hala simya yapmadık kaynatacağım. 
Şimdi saf kanı kaynatabilirim 

34700 ü ateş ile kaynatacağım. 

Ateş >! ù yani 251 idi. 

34700X251 

8709700 bu kaynamış kandır. 

Dipte kalan tortusunu atacağım. Ve kanın simyasina ruhuna ulaşacağım. Bu öz kandır. 
8709700 bu kaynamış kandır. 

8 700 9 700 

Toplarız 1417 eder 


49 dir. 1417141421 eder 


1417X1421-2013557 bu kanın ruhudur. 
6696143 ise tortusu onu atarım. O pistir. 
Recebin kanından aldığım öz kan 
jogg 

Olur. 

Bu kez hava ile arıtırım. 

2013557 öz kandı 

Hava 13=l! şe 

İdi 

2013557X13 

26176241 eder 


20610070 6200401 
Hepsini toplarım 443 olur 


89 dir. 


44348451 
451X443-199793 eder bu hava ile arınmış öz kandır. 


100 90 9 700 903 
dus)buaö 


Şimdi su ile yıkarım. 

199793 bu havada arınmış öz kandı 

Su 42 dir. Ne 

199793X42- 8391306 

8300 90 13006 

Hepsini toplarım 

705 eder 6° dir. 

7054-6711 eder 

711X705-501255 bu suda yıkanmış öz kandır 


Son olarak toprak ile harmanlarım ve kanın cevherine ulaşırım. 


Şimdi 501255 bu suda yıkanmış öz kandı 


Toprak oa | 
1001 idi 


501255X1001 
501756255 eder 


500 1 700 50 6 200 505 

Hepsini toplarım 1512 eder 

8° dir 

1512+8=1520 

1520X1512=2298240 bu kanın cevheridir. 


Recebin kanından simya ile oraya çıkan cevher budur 2298240. 
6° ve 540 dır. 


VAHİY KİTABI 


Vahiy 1. 


Allah, ilah yahut tanrı değildir. Tanrı Allah'ı yaratmıştır ve sistemi başlatmıştır. Allah tüm 
sistemin ismidir. 


Vahiy 2. 


Tanrı (yaratıcı) idrak edilemez bilinemez tanınamaz, her şeyden dıştadır. Allah ile tanrı 
ayrıdır. Tanrı tamamen sistemin dışındadır. 


Vahiy 3. 


Tanrı (yaratıcı) nın, sıfatı ismi şekli cismi yoktur varlığı üzerinde bir düşünce ve fikir 
bulunmaz. 


Vahiy 4 


Tanrı (yaratıcı) için, büyük yüce bilgin gibi sıfatlar addedilemez. Büyüklük ve bilgi yaratılmış 
hallerden zuhur ederler. 


Vahiy 5. 
Din yoktur. 
Vahiy 6. 


Kutsal ruh (Ruh-el Kudüs) Tanrının ruhudur ve Yaratılmıştır. Tanrının kendi içinde bir ruhu 
yoktur. 


Vahiy 7. 

Bütün yaşamların öğreticisi sistemdir. Hayat boyunca onlara ne lazım ise Allah öğretir. 
Vahiy 8. 

Tanrının sureti olmaz, sistemin de sureti yoktur. Suret sistemin yani Allah'ın bir eseridir. 
Vahiy 9. 

Tanrı bilinemez, sistem (Allah) ise eserleri ile bilinir. 

Vahiy 10. 


Sistem Tanrının eseridir, Alemin var oluşu ise sistemin eseri. 


Vahiy 11. 


Allah'ın kuvvetleri (sıfat) vardır. Bunlar sistemin aleme yansıyan işlerinde ortaya çıkar. 
Sistem bu kuvvetler ile çalışır. 


Vahiy 12. 

Yazılı bir sistem kitabı yoktur. Sistemin kuralları işleyişi yazılamaz. 
Vahiy 13. 

Herkes kendi Kuran'ını okur. 

Vahiy 14. 


Sistem içte Rahim, dışta rahman özelliğine sahiptir. Allah sisteminin temel çalışma esası 
budur. 


Vahiy 15. 


İçte Rahim Allah'ın (sistemin) Rahim sıfatı (kuvvetidir). Her şey sistemin içinde - özünde - 
merkezinde sistem tarafından yaratılır. Rahim doğumu var oluşu temsil eder. 


Vahiy 16. 


Dışta Rahim, Allah'ın (sistemin) Rahim kuvveti (sıfatıdır). İçte - merkezde - Rahimde sistem 
tarafından yaratılan her şey âleme - dışa - yaşama rahman kuvveti ile çıkar ve eserler var eder. 


Vahiy 17. 


Sistemin (Allah'ın) yönü mekânı zamanı belki bir noktası yeri ve sabitliği yoktur. Sistem 
âleme yayılmıştır. Her zerrede çalışır. 


Vahiy 18. 


Sistem işlemeden çalışmadan hiç bir varlık veya hiç bir şey esr edemez varlık gösteremez 
yaşam bulamaz devam edemez kendi başına hareket edemez. 


Vahiy 19. 


Ne varsa âlemde sisteme tabidir. Sistemden bağımsız hiç bir şey yoktur. Her şey sisteme 
dâhildir. 


Vahiy 20. 


Sistemden çıkış yoktur. Sistemin var ettiği hiç bir şey onu terk edemez. Her şeyi sistem var 
eder. 


Vahiy 21. 


Sistem (Allah) Subh eder. Subhandır. Yüzer yüzücüdür. Âlemdeki her zerreye nüfuz eder. 
Hava gibi her yere girer. 


Vahiy 22. 


Her şey külli şeyin, sisteme secde etmiştir. Sistemi istese de istemese de kabul etse de etmese 
de sistemle varlık kazanır. Kuvvet bulur Hayy olur. Sistem çalışmadan hiç bir şey çalışmaz. 


Vahiy 23. 


Sistem âlâ (yücedir). Hiç bir şey fiil söz ve aksiyonu ile sistemi yüceltemez yahut düşüremez 
(zelil edemez). 


Vahiy 24. 


Külli şey, neyi kabul ederse etsin neye üstünlük ve yücelik atfederse etsin sistemden başkasını 
yüceltemez. Çünkü her şey sistemle varlık kazanır ve yaşam bulur devam eder. Sistem dışında 
bir oluşum yoktur. Bu sebepten bütün yüceltmeler sadece sisteme mahsustur. 


Vahiy 25. 


Muhammed sistemi anlamayı sağlar, İsa ve Musa ve İbrahim de öyledir. Birebir onları taklit 
etmek değil onların sistemi gördüğü gibi görmektir amaç. 


Vahiy 26. 


Muhammed kendi kitabını okur. Kalbinde okur. Bu sebepten ümmidir. Kendinden öncekileri 
okumaz o kendine has kitabı oku. İşte bu örnektir. İkra budur kendi kitabını okumak. 


Vahiy 27. 


İbrahim kendi kitabini okur kendi kalbinde okur. İsa kendi kitabını okur kendi kalbinde okur. 
İşte böyle her kul kendi kitabını kalbinde okumak zorundadır. 


Vahiy 28. 


Kul sistem tarafından yaşam bulan ve her hali durumu sistem tarafından varlık kazanan 
demektir. Onun sistem dışında bir hareketi aksiyonu olmaz. Zaten ne aksiyon yaparsa 
sistemden çeker. İster bunu inkâr etsin ister buna secde etsin fark etmez. 


Vahiy 29. 
Her nefsin kuranı başkadır kendi kalbinden okur, kimse başkasının Kuran'ını okuyamaz. 


Doğru okuma ya da yanlış okuma vardır. Doğru okuyanlar sistemle tam akış ve bağlantı 
içindedir. 


Vahiy 30. 


Başkasının Kuran?'ını okumak taklitte kalmak demektir. Sistem Muhammed'in Kuran'ını 
örnek verir, herkes bu şekilde kendi Kuran'ını bulmadıkça okumadıkça hakikate eremez. 


Vahiy 31. 
Ruh, Suretullahta (sistemin yarattığı surette) Hayy olarak idrak eder. 
Vahiy 32. 


Ruh, Sırruha da (sistemin - Allah'ın yarattığı Ruhlar Mekânında) sabit ve Suretsiz idraksizdir. 
Suretullah bağlanmak ile idrak kazanır. 


Vahiy 33. 


Kutsal ruh (Ruh-el Kudüs) beşere bağlanmıştır. İnsana, hayvana, bitkilere madenlere ve 
doğaya nüfuz etmiştir. 


Vahiy 34. 

Sistem (Allah) Ruha zikreder. (Sürekli bilgi aktarımı yapar). 
Vahiy 35. 

Zikir (bilgi), datebaseden (levhten) ruha akar. 

Vahiy 36. 

Ruh, datebaseden (levhten) veriyi read eder. İkra olur. 
Vahiy 37. 

Her ruh kendi yazısını okur Kuran eder. Levhten alır. 

Vahiy 38. 

Sistem (Allah), databeseyi (levhin zikirlerini) write eder (kalem eder). 
Vahiy 39. 


Sistem writer, ruh readerdir. Sistem tüm kodları yazar ve akışını yönetir. Arştan arza sürekli 
akış vardır. 


Vahiy 40. Ruh datebaseden veri okumak (İkra olmak) ile hayy boyutuna geçer. Hayy boyutu 
Suretullahta ortaya çıkar. 


Vahiy 41. 


Vahiy sistemin yazdıklarının kalpte Hayy haline dönüşmesidir. Sistem verilerini kalbe yükler, 
okuyucu kalp ile okur. 


Vahiy 42. 

Sistem külli şeyin içinde özünde ve çevresinde her bir zerreye Subh eder. Şah damarına onun 
ötesine de nüfuz eder. Her şey sistemle hareket eder varlık bulur ve aksiyon eder. Bunun 
dışında bir ihtimal yoktur. 

Vahiy 43. 


Zülkarneyn Muhammed'in kalbindeki okumadadır. O Muhammed'e özeldir. İçte rahim ile 
varlık bulmuştur ve dışa rahman olmuştur. 


Vahiy 44. 


Muhammed sistemdeki bütün idolleri kırandır. İbrahim baltayı Muhammed'e astı ve şöyle 
dedi işte bütün putları bu kırdı. 


Vahiy 45. 


Sürekli Muhammed'i okuyan kendi Kuran'ını okuyamaz, tüm putları kırar amma balta 
omzunda olan bir put kalır. Sistem bunu gösterir. 


Vahiy 46. 


Maddede kalan ruh 19 hayvandır. Asla maddeden çıkamaz hep şekilde kalır. Suretullaha 
sıkışır. 


Vahiy 47. 


Onlar asla sistemi inkâr etmezler, sistemi yüce kabul ederler ama tamamen maddesel halde 
idrak etmekten kurtulamaz tanrı ruhunu kabul etmezler. Şuursuz halde sistemde yaşarlar. 


Vahi 48. 


Korku ve maddesel arayış, dini var eder. On yargılar onu şekle sokar. Maddesel dinler 
sistemin içinde yoktur. Sistem maddesel bir din var etmez. 


Vahi 49. 


Korku, kutsal ruhu aşağılar. Fanatizm getirir. Buda aşırı bir din yaratımı doğurur. Din 
zelalettir. Sistemi ve akışını kişide bozar. 


Vahiy 50. 


Dini reddetmek, tanrı ve onun aktif ettiği sistemi (Allah'ı) reddetmek değil aksine sistemin 
hakikatini görmek için ön yargılara kıyam etmektir. Bu Ebu Rahim. 


Vahiy 51 

Kutsal ruh (99), yaratımın özüdür. İsa bunu okur kalbinde ve ene hulke der. Yani ben 
yaratırım. Sistemin yetkisi ile (bi iznillah). Kutsal ruha yaratım yetkisi verildi. Sistem bunu 
destekler ve bunu esr eder. İsa sistemi tanıtıyor. 


Vahiy 52. 


Sistem Hayyları ruhul kudüs ile destekler ve yaratım kuvvetini Hayy derecesine verir. 
Hayylar içte rahim dışta rahman yetkisi alırlar. Kuvvet subh eder. Alemde yüzer. 


Vahiy 53. 

Ashabı Kehf, Muhammed'in kalbi okumasıdır (kuranıdır). Mağara da 309 yılda orda varlık 
bulur rahim olur âleme yansır rahman kuvveti ortaya çıkar. Muhammed levhden reader olarak 
zikreder (rical olur). İkra olur. 

Vahiy 54. 

Sistem (Allah) kadirdir. Hem levhi yazar hem de tüm âleme aktarır. Ondan başka aktarıcı 
yazıcı kuvvet yoktur. Külli şeyy ancak sistem ile hareket bulur. Külli şey ancak onu sistemin 
kodlarını okur İkra eder. 

Vahiy 55. 


Ali sistemin harfi (veri akışıdır - kodsal yazılımıdır). Ali Kuvvete lillah tır (sistemin özel bir 
kuvveti). Madde ve şekilden uzaktır. 


Vahiy 56 

Ali sistemin (Allah'ın) arşını omuzlamıştır. 

Vahiy 57. 

Arş, sistemin bütün bilgilerinin kaynağı ve sistemin içidir. 
Vahiy 58. 

Bütün bilgi arştan arza akar. Ve âleme sistem tarafından yayılır. 
Vahiy 59. 


Ruh mekânında yoktadır yok haldedir. Suretullaha bağlanarak varlık makamında hayy olur 
ortaya çıkar. 


Vahiy 60. 


Ruh suretullah olmadan idrake gelemez ve İkra olamaz. Zikredemez. 


Vahiy 61. 
İsa ayağa kalktı ve şöyle dedi, 


Kim bu gün ayaklarını bırakıp benimle bu yolda yürüyecek. Kimse cesaret edemedi. Sonra İsa 
yalnız yürüdü. 


Vahiy 62. 


İsa bulutlara baktı ve şöyle söyledi, ve yağmurlar yakındır topraklar ise uzak, ben bunların 
ikisi arasındayım. 


Vahiy 63. 

Bütün zayıflar ve korkaklar dinin gölgesine sığındı. 

Vahiy 64. 

Tanrıyı var ettikleri gün hakikati kaybettiler. Tanrı varlık âlemine düşürülemez. 
Vahiy 65. 


Sistem (Allah) Aliym dir. Tüm bilgiler sistemin özünden var olur ve âleme subh eder. Külli 
şeyy tüm ilmi sistemden alır. 


Vahiy 66. 


Sistem hâkimdir. Bütün hükümler sistemden doğar onun ilminden ortaya çıkar ve külli şey 
tüm hükümleri sistemin işleyişi ile verir. 


Vahiy 67. 


Sistemin hakikat bilgisini taşıyan beşer Ricaldi (Recall eden). Sistemin kaynağından bilgi alan 
ise ona Rical olur. 


Vahiy 68. 


Sistem tüm ilmi Aliye (Kuvvete Lillah) kodlamış ve yüklemiştir. Rical olanlar ancak Ali ile 
rical olur. Ali ile rical olan alimdir. 


Vahiy 69. 
Zikir sistemin âleme (yaşama) verdiği ve sistem den âlemlere (hayatlara) akan bilgidir. 
Vahiy 70. 


Sistem (Allah) Aziymdir. Görkemli muhteşem ve şahane bir yapısı ve işleyişi vardır. 
Kusursuz çalışır. 


Vahiy 71. 
Sistemin bütün kuvvetleri külli şeyin Kuran etmesiyle Hayy olarak okuması ile ortaya çıkar. 
Vahiy 72. 


Kanatlı olan ve Sistemin yardımcısı olan Melekler Yoktur. Âlâ (Ali) Malikler vardır. Malikler 
Arşın altında durur, işlerinde sistem tarafından özel yetki ve izine tabidirler (bi iznillah). 


Vahiy 73. 


Mâlikler Kalem ile layıktır. Sistemin kalbine rical olurlar. Yazma, başlatma, değiştirme ve 
yok etme yetkileri vardır. 


Vahiy 74 


Mâliklerin 4 gurubu vardır. Maliki İnsan (Âdem) , Maliki Can (Azazel), Maliki Cibril, Maliki 
Mikyil. 


Vahiy 75. 
Mâlik tabiatı 4 tür. Hava, Su, Ateş, Toprak. 
Vahiy 76. 


Maliki Âdem Toprak, Maliki Azazel Ateş, Maliki Cibril Hava, Maliki Mikyil suda tabiat 
olunmuştur. 


Vahiy 77. 

Sistemin arşı (bilgi kaynağı) ateş ile tabiat olmuştur. İlim ateştendir. En yüksekte ateş durur. 
Vahiy 78. 

Ateşin en yüksek derecesi Ebu Leysadır. İlimde en yüksek seviyededir. 

Vahiy 79. 

Ebu Leysa 7° Maliklikten Rahmedilmiştir. Yoktan vara dönmüştür. 

Vahiy 80. 

Âdem, Ali ile Rical olmuştur. Sistemin Arşından ilimlenmiştir. 

Vahiy 81. 


Âdemin sutetullahı topraktır. Ateş ile pişmiştir. Âdem böylece suretullahta rical olmuştur. 


Vahiy 82. 
Bütün malikler Adem'in ricalini kabul edip derecede ondan düşük olmaya razı olmuştur. 
Vahiy 83. 


Ebu Leysa, Ricali Âdemi reddetmiştir. Benim ateşim ile ilim olundu demiştir. Ateş topraktan 
yüksektir toprak ateş ile kurur ve pişer. 


Vahiy 84 

Sistemin merkezine yaklaştıkça her şey ters döner. 
Vahiy 85. 

Süleyman, Ali Malikidir. Ali'den Rical olur. 
Vahiy 86. 


Sistem külli şeye kader eder. Kader sistemin Hayylara verdiği yaşam kuvvetidir. Bu kuvvet 
ile hayy olurlar. 


Vahiy 87. 


Beşer, 3 tür. İnsanı beşer, Hayvanı beşer, hareketi beşer. İnsanı beşer kadın erkek çocuk 
bütünüdür. Hayvanı beşer tüm hayvanlardır, hareketi beşer gök yer su ve rüzgârdır. 


Vahiy 88. 

Sistem Beşere Kelam eder. Sistem bu şekilde zikrini (veri ve bilgileri) beşere aktarır. 
Vahiy 89. 

Sistem dilsiz ve kelimesiz konuşur. 

Vahiy 90. 

Sistem (Allah), beşere 3 şekilde kelam eder, vahiy, Rayi Hicab, Resulen Resula 
Vahiy 91. 


Vahiy, sistemin Kalbe yükseldiği hislerdir. Sistemin kelimelerinin (bilgilerinin) kalpte hayat 
bulmasıdır. 


Vahiy 92. 
Rayi, bir görme şeklidir ki bu akılda fikren bir görüş sahibi olmaktır. Hicap ise kaplamak ve 


örtmek olup, Rayi hicap sistemin akla fikri olarak kuvvet vermesi ve aklı fikir ile 
kaplamasıdır. 


Vahiy 93. 

Resulen Resula, Sistemin yaşamsal bilgiyi ve zikri bir başka beşer aracılığı ile bildirmesidir. 
Vahiy 94. 

Görmek 3 türlüdür. Basar, Nazar, Ray. 

Vahiy 95. 

Basar ile görmek idrak ile basiret gözü ile görmek bir şeyi anlamaktır. Aklın gözüdür. 
Vahiy 96. 

Nazar ile görmek fiziki bakmaktır. Normal görmek eylemidir. 

Vahiy 97. 


Ray ile görmek hayal etmek hatırlamak zihinde görüntü var etmektir. 
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7 gün (yedi gün boyunca devam etmeli) 


1. Neden? 

2. Bir Rüya 

3. Sistem 

3. Uyanış 

4. Öz (Benlik) 
5. Matrix 

6. Kader 

7. Değişim 

8. Yok oluş 

9. Ruh 

10. İç Yaratım 
11. Eserler 
12. Kontrol 
13. Tanrının Ruhu 


14. Yaratım 


15. Re-Call 


RECALL YOLU 


NEDEN? 


Karanlık / 548 Şemah 


Karanlık! 

Derin bir karanlık. 

İçinde ne var? 

Bilmiyorsun, görmüyorsun. 

Çünkü girmek için ışığa ihtiyacın var. 

Karanlığın içinde ne olduğunu merak ediyorsun. 
Ama sadece merak mı? 

Bilmen gerekiyor, buna ihtiyacın var. 
Bilinmezlik! 

Bunu istemezsin hiç bir ruh bunu istemez. 


O halde düşün şimdi. 

Şöyle hayal et; 

Bir mağarada doğmuşsun. 

Karanlık bir mağarada... 

Hiç Işığı tanımamışsın. 

Varlığından habersiz haldesin. 

Bir gün mağaranın bir yerinde ufacık çok küçük bir delik oluşuyor. 
İçeri ip şeklinde bir ışık huzmesi süzülüyor. 

Korkuyorsun. 

Anlayamıyorsun. 

İdrak edemiyorsun. 

Endişelisin. 

Bu ne daha önce hiç görmemişsin. 

Oysa sen doğduğun günden bu yana sadece karanlığı tanıdın. 
Işığın varlığından habersiz yaşadın. 

Şimdi ondan bir zerre ile karşı karşıyasın. 


Karanlıkta doğmak. 

Ondan başka bir şey bilmemek. 

Dışarda bir ışık olduğundan habersiz olmak. 
Bir gerçeği değiştirmiyor. 

O gerçek şu orada ışık her zaman var. 
Ancak sen o ana kadar asla onun varlığını bilmiyordun. 
Ama bir an oldu. 

Süzüldü. 

Bir küçük delikten. 

Işık hüzmesi. 

Ve ilk tepkin sadece korku. 

Neden korktu karanlığın insanı. 

Çünkü bilinmezlik korkutur insanı. 


Bildiği ile güvende hisseder kendini insan. 
Karanlık olsa da bildiği biliyordur 

Ve şimdi korkuyor. 

Bu ilk tepkisi. 


Neden oldu ki şimdi bu. 

Her şey öylece karanlık olsa da 
İçinde yaşayıp gidiyordu insan 
Korkuya ne gerek vardı 
Endişeye ne gerek vardı. 


Bir süre kaçacaksın 

Belki o ışığa bir daha dönmek istemeyeceksin 
Ama o sadece bir ince parça 

Daha fazlası var. 

Artık onu bir parçada olsa biliyorsun. 
Korkunun sebebi ne? 

Neden korkar insan. 


Bilmediği zaman korkar, 

Değişimden korkar, 

Kaybetmekten korkar 

Ve yeni şeylerin getireceği durumlardan korkar. 

Bu sebepten çoğu insan 

Görmek duymak bilmek istemez 

Kulağını kapar 

Gözlerini kapar 

Aklını kapar 

Görürse gözleri artık eskisi gibi göremeyeceğinden korkar 
Duyarsa kulakları artık eskisi gibi duyamayacağından korkar 
Bilirse aklı bildiğini artık bilemeyeceğinden korkar. 


Düşün şimdi ölümü, 

Neden ölümden korkar insan, 

Öldüğünde artık eskisi gibi olamayacağından korkar 
Çünkü sevdiklerini görememekten korkar 
Nefes alamamaktan korkar 

Mutlu olduğu anları bir daha yaşayamamak 
Sahip olduklarını yitirmek 

Yalnız başına kalmaktan korkar, 

Bir daha görememek 

Duyamamak 

Ve düşünmemek 

Korkutur insanı 

Yok olup gitmek belki korkusu. 


Aslında korkan insan farkında değil 
Ama sanki bir ölü gibi hakikati. 
İnsan dirilmekten korkar! 

Ölü değil midir, ? 

Duymayan 

İşitmeyen 

Akdedemeyen. 


Şimdi gördü ışığı da insan korktu 
Ondan gözlerini kapadı 

Kulaklarını tıkadı 

Ve aklını kapadı da kaçtı. 

Bilinmezliği bilmeye karşı, 

Ölmeye razı oldu. 

Ölü gibi kalmaya razı oldu. 

Hem ölümden korkmak 

Ama ölü gibi olmayı kabul etmek 

Bu insanın en derin paradoksu değil mi? 


Bu insanın kendi varlık hücresi 

Bu bir hapishane 

İnsanın kendini bilerek içine kapattığı bir hapishane 
Ve bu hücrenin duvarları bilinmezlik duvarı... 


İnsanın en güçlü ve eski hissi korkudur; 
Korkuların en eskisi ve en güçlüsü ise 
Bilinmezlik korkusudur. 

Bu son söz Lovecrafta ait. 


BİLİNMEZLİK DUVARI 


O kapının ardında ne var? 

Derin bir sessizlik 

Karanlıkta gözlerini kapıya dikmiş bir çocuk 
Hiç bir şey bilmiyor. 

O kapının ardında ne var. 

Korkuyor hiç bir fikri yok. 

Bilmediğin şey en büyük korkundur. 

Bu his en eski en derin histir 

İşlemiştir insanın her zerresine 

Bir virüs gibidir. 


İnsan kendini köşeye sıkışmış hisseder 
Ve her yerini sarar bu his. 

Bu bilinenden korkmaya benzemez 
Aksine her yer karanlık 

Ve tahmini imkânsız hallerle doludur. 
Hareket edemez insan 

Ne ileri ne geri 

Ne onu düşünmeden yapabilir 

Ne de ona ilerleyebilir 

Şuna benziyor 

Çamura batmış 

Ve tekerleri hareket edemeyen bir arabaya 
İleride gidemiyor 

İçinde olduğu bu durumdan geride çıkamıyor. 
Peki neden her iki yönü de bir 

Tersi de aynı düzü de aynı. 


Yargılar üzerine hiç düşündünüz mü? 
Size bu korku nereden geldi 
Bu virüsün kaynağı ne? 


Bağımlılık 

Bağlı olunan kaynak 
Ve ondan beslenme 
Nedir bu kaynak. 


Kaynak anne karnına benzer 

Kişinin doğmadan evvelki halini düşün 
Rahim içinde bir kordonla anneye bağlanır 
Bu plesenta 

Kişiyi besleyen kaynak yapı 

Düzen. 


İnsan bir kaynağa bağlı öğrenir 

Ona bildikleri tüm hisler ilk olarak ebeveynleri 
Sonra çevresi 

Okulu 

Ve başvurduğu kaynaklardan gelir 

Bir kordon gibi bunlardan beslenir 

Bilgi ve hisler 

Virüslerde 

İyi şeylerde böyle girer insanın içine 

Ve yerleşirler. 


Orada bir duvar var 

Ve insan bunu kendisi örüyor 

Bu bilinmezlik duvarı 

Şimdi bir kaleyi düşün 

Neden bir kale yapar insanlar? 

dışardan gelecek saldırıları önlemek için 
Bilmiyor ise dışarıda ne var 

İçerde kendini güvende hissedecektir 
Ve duvarlar ona güven veriyor. 

Ama zamanla bir hapishaneye benziyor 
Bu kale 

Gönüllü isteyerek içinden çıkılmak istenmeyen bir hapishane 
Bir kurtarıcı geldiğinde 

Ve hadi çık diye kapılarını açtığında 

Bu korku yaratır 

Çünkü içerde güven duygusu var. 
Tanıdık olan şeyler güven veriyor... 


Işık 

Çizginin Yanılgısı 
Görme Sanatı 
Kaos 

İlk Çağrı... 


BİLİNMEZLİK KORKUSU 


Bilinmeyen şeyler korku veriyor. 

Bu duvar bilinmezlik duvarı. 

Bir kalkan bir koruma hattı. 

Ama gerçekte öyle mi? 

İnsanı iyi bir noktaya ve duruma mı getiriyor bu duvar? 

Bu duvarın bazı özellikleri ve görünmeyen bilinmeyen yanları var. 
Korku ve bilinmezlik arttıkça insan bu duvarı kalınlaştırıyor 
Ve daha da ötesi var yükselttikçe yükseltiyor. 

Bir duvar ustası 

Sanki insan öyle mükemmel bir duvar ustası ki 

Anında en sağlam en yüksek duvarı yapabiliyor. 

Hatta bir ufak delik bırakmadan 

Pencere ve kapı koymadan bir duvar örüyor. 

Gerçekten bir koruma duvarı mı? 

Peki insanı bekleyen nedir? 


Kendi hapishanesini kuruyor 

Farkında olmadan 

Bilinmezlik korkusu ile duvar ören insan 

Dışarı ile olan bütün bağını aslında kesiyor 

Ve içerde ne var ise onun ile yaşamaya razı oluyor 
Çünkü burada bilinirliğin verdiği güven var 
Yanlış veya doğru fark etmez 

Zarar veriyor ya da iyi şeyler getiriyor 

Fark etmez çünkü ona güveniyor onu tanıyor. 


Dışarda olanı yok etmeye razı 

İçerde olanla yetinmeye razı 

Ne kadar böyle sürer bilinmez 

Ama kendisini bu hale bırakmış insan. 


Bu hapishanedeki mahkümu birisi kurtarmak istiyor mu? 

Kim o. 

Şu bir hakikat 

Bir esiri ve mahkümu kurtarmak istiyor isen 

2 durum ile karşı karşıyasın demektir. 

İlki ya kurtarmak istediğin mahküm başka biri tarafından esir edilmiştir 
Ya da kendisi kendini esir etmiştir. 


SONSUZ EVRENLER YASASI 


Adam banyoya girer. 
Her şey güzeldir. 

Birden ayağı kayar 

Ve sert bir şekilde düşer. 


Sonra kalkar. 

Hiç bir şey olmamıştır 
Yıkanmaya devam eder 
Banyodan çıkar 


Burada dur 


Şimdi düşün 
Adam düştüğünde ne oldu 
Peki ya adam düştüğünde öldü ise 


Zamansal sınır kırıldığında 

Ek bir zaman boyutunun açılmasından 
Bir sıçramadan bahsediyorum 

Tam düşme anında 

Ya ölen kişi 

Öldüğünü hiç fark etmeden 

Bir sıçrama ile yeni bir gerçeklik 

Ve zaman boyutuna geçti ise 


Burada 2 farklı zaman ve boyuttan bahsediyorum 


Düşme anı 

Kesişme noktası 

İlk zaman 

Ve boyut düşmeden evvelki zaman ve boyut 
İkincisi ise düştükten sonraki zaman ve boyut 


Düşme anına R diyeceğim 

RI ve R2 yani 

RI R den önceki zaman boyut 

R2 R den sonraki zaman boyut 

Sabit olan ise kişinin kendisi 

Ve bu geçişin sıçramanın asla farkında olmaması 


RI de bulunan diğer her kişi için olay 
Şu adam banyoda düştü ve öldü 

Yerde cesedi yatıyor 

R2 de bulunanlar için Adam banyo yaptı 
Çıktı ve hala yaşıyor. 


Soru şu 

Peki RI ve R2 tek bir boyutta birleşse ne olur 

Bir izleyici 

Ben buna şimal diyorum 

Aynı yerde hem yaşayan hem de ölü bir adam görecek. 


Hangi gerçek? 


Araba vurdu 

Ve adam kalkıp yürümeye devam etti. 

O anda arabada olan adam indi 

Ve yerdeki adamı yokladı 

Ölmüştü 

Adam giderken arkasında ambulans onu taşıyor 
Ve polis ailesine haber veriyordu 

Adam devam etti 

Evine gitti 

Akşam güzel bir yemek yediler ailesi ile 
Diğer tarafta ise cenaze evinde hüzün gözyaşı 
Ve derin bir acı vardı. 

Bu devam ediyor. 


İki paralel çizgiyi zaman olarak varsayarsak 

Biri kırıldığında diğerin üstüne çöker, 

Bu da diğer zamanda da kırılmaya sebep olur. 
Zaman kırılmaları 

Boyutsal yolculuğun anahtarı olarak görülen 
Solucan delikleri ile de bağlantılıdır. 

Yani zamanda yolculuk yapıp gittiğin zamanda 
Bir değişiklik meydana getirirsen 

Gelecek zamanda bir kırılma meydana gelmiş olur. 


Büyükbaba Paradoksu 


Basit bir denklem ile anlatacak olursak 

Geçmişe gidip büyükbabanızı öldürürseniz 

Hiç yaşamamış olacaksınız. 

Bu paradoksu çözmek istersek 

Çoklu dünyalar kavramı ortaya çıkıyor. 

Veya paralel evrendeki bir kopyasının geçmişe gittiğini düşünmektir. 
Paralel evren kavramıyla açıklarsak 

Büyükbabanızı öldürünce kendi geleceğinizi değil, 

Paralel evrendeki babanızın hayatını değiştirirsiniz. 

Bu aslında kendi içinde bir kısır döngüdür. 


Birbiriyle içi içe geçmiş olan paralel geçmiş çizgisi olarak açıklanabilir. 


Aslında ben ilk bu fikri şu olayda düşündüm 
Adada İstanbul'da son günümdü 2011 senesi 
Vapura bindim ve arkama limana baktım 
Vapur uzaklaşırken 

Orada hiç vapura binmeyen 

Ve vapuru izleyen bir ben daha vardı 

O, o adadan hiç ayrılmadı 

O gün benim bindiğim vapuru izledi 

Ve geri dönüp adadaki hayatına devam etti 
Ne benim o vapurda olduğumun farkında idi 
Ne de adadan ayrıldığımın 

O hiç şu ana gelmedi 

O hiç burada bulunmadı 

O şu anla ilgili hiç bir şey bilmedi. 

Onun evreni ve gerçekliği tamamen başka bir şekilde ilerledi 
Belki öldü 

Belki evlendi 

Belki annesi hala yaşıyor bilinmez 

Belki hala adada yaşıyor 

Ama şu var 

Bunu biz asla göremeyeceğiz 

Çünkü benim zamanım akıyor 

Ve aynı boyutta değil 

Yani ben şimdi adaya dönsem 

Orada bir ben olmayacak 

Çünkü benim zamanım ve evrenimde 

Ben orada değilim 

Ama görmenin bir yolu var... 


İki denizin birleştiği yer. 

2 boyutun birleşimi. 

Ve geçiş kapısı 

İzlerinin üzerine geri döndüler 
Zamanda geriye yolculuk yaparak 
Unuttu 

Neden 

Çünkü zamanda ileri sıçradı 

Ve bu unutmaya sebep oldu. 


Kehf 

Zamanın ilerlemediği nokta 

Zaman çizgisi dışında bir orta boşluk 
Balığın canlanması 

R noktası ve R2 evrene geçiş 
Denizde acayip 

Normal fiziksel kurallara uymayan 
Bir hareket yaptı yol buldu. 

R2 zamanında ilerlemeye devam etti. 
RI de ise ölüdür. 


YARATIM KONT-ROL 


Şimdi evvela rahimi boşaltacağız 
Merkeze bunu almak için alan açacağız 


Bunu şöyle yapacaksın 


Fazlalıkları atarak 

Ruhunda ve aklında 

Gereksiz şeyleri alanından at 
Anma 

Düşünme 

Onları hatırlatacak şeyleri yok et 


Anma 
Düşünme 
Onları hatırlatacak şeyleri yok et 


İçinde ve çevrende 

Bu boş bir alan 

Ve rahim oluşturacaksın 

Gereksiz ve faydasız olanları atmak için seç 
Sonra rahme oluşum için tohum ekeceksin 
Plesentada besleyeceğiz 

Lazım olan yapısal enerjileri vereceğiz 
Destek olarak 


Şüpheyi terk edeceksin 

Tohum üzerine 

Mutlak ve kesin olur diyeceksin 
Asla bir zerre şüphe olmayacak 
Ya olmaz ise... 

Karamsarlık 

Tereddüt 

Korku 

Düşük yapar 

Rahimden düşürür 


Her zaman sağlıklı bir doğumu beklemek gerekir 
Bundan sonrası beslemek 

Enerjin ile 

Duygun ile 

Olumsuz bir şeyin ona da hissettireceğini asla unutma 
Ne gıda alır isen ona yansıyacak 

Bu yüzden 

En iyi şeyler ile besle 

Ki en güzel eser olsun 

İş sende bitecek 

Büyük hayallerden kaçma asla 

Baya büyük olsunlar. 


ALİ KUVVETİ 


Ali ulu demek, 

O bir kuvvet 

Kim ona bağlanır ise 

O kuvvet ile hareket eder 

Kuran'da Süleyman'a Ali maliki der 
Ali'yi her göz göremez 

Anlatınca deli derler sana 

Harfullah Ali kuvvetidir 

Yani bu mekanizmanın her bir kodu Ali ile çalışır 
Ve emaneti biz göğe yere verdik 
Ali kuvveti. 


RE-CALL'İN İLK KAYNAĞI 


Bu çağrıyı atan kim? 

Mesele burada başlıyor 

Her şey bir arama ile başlıyor 
Çağrı ile 

Birisi bir çağrı atıyor 
Bilinmeyen çağrı 

Arama 


RE CALL 


Bir şeyin çarpıp geri dönmesi demek 
Hatırlama gibi 

Unutulan bir şeyin hatırlanması gibi 
Tokat vurup hatırlatmak gibi 

CEBR 

Yani çarpmak 


Bu Cebrail 

Muhammed mağarada iken rical oldu 
Çarpma gerçekleşti 

Cebrail yani 

İlk çağrıyı 

Aramayı aldı 

Mağara içsel tapınağı temsil ediyor 
Yani insiye olanın çekildiği evi 
Dışarı ile tüm bağı kesmek 

Ve içine kendi özüne yönelmek 
Muhammed ikrasında kehfi yarattı 
Ve Hızır yolculuğunu 

Ve Zülkameyni 


Sebebi var 

Kişi bir çağrı alır 

Uyanış ve arayış bir çağrı ile başlar 
Ve kişi mağaraya çekilir 

Bir şeyler olduğunu anlar 

Ashabı Kehf gibi... 


BİRİNCİ OTURUM 


Sigma Alfa Merhaba 

3 kişi ile yola devam edeceğiz. 

En güzeline doğru ilerliyor her şey 
Doğru kişiler kalır 

Diğerleri Eriyip gider 

Birer birer 

Maalesef 


Yargılarını aşıp kıyam edemediler 
Bir yerde düştüler 
Maalesef 


İşimiz var 

Bir temizlik yapacağız 

Mekan temizliği 

Mekana çökmüş siyah enerji 

Bir kaç talimat vereceğim yaparsınız 


Bir okyanus dalisi yap 

ve kendini mekana getir 

Tüm odaları gez ve enerjileri bul 
Topla ve onları serbest bırak 
Senin vazifen bu 


Anahtarı vermiyorum geçiş için 
Gece 12:45 

Bitince anahtarı yok et 

Dumanı sal kendini temizle 


Bağını kestim 

Kendisi de bunu kabul etmiş zaten 
Malik bilir kıyameti 

Vahyimiz var 

Herkes kıyam edemez 

Yargılar çok zordur 

Döner dolaşır düşürür 


İnsan yargılarla yaşıyor 

Varıyor yargısına secdeye 

İçi darlanıyor 

Aman diyor 

Ben bana verilen yargılara gireyim 
Kafam içim rahat etsin 

Çünkü derttir kıyam yolu 


Simon petrus neden battı 
Çünkü şüphe insanı yer batırır 
Yargıların dan kurtulamadı 
Ve bu adam ihanet etti 


Dinsel tabularla düşünmem 

O zaman aksi olanı kabul etmek olur 
Doğru ise neden içimiz hakikat arıyor 
Yanlış ise hepsini atmak lazım 


Ben sistem dedim 
Allah'ı tanrıdan ayırdım 
Doğrusunu yaptım 


Biz dini kimden aldık 

Yargılar 

Nerden geldi 

Allah ‘mı öğretti 

Muhammed mi? 

Yoksa ondan sonra gelenler mi? 


Dini yok edelim dedik 
Yani yargılarla oluşmuş dini 
Hapishaneden bir çıkalım dedik 


Yargısal 

Şekilsel din 

İbrahim'in babasının kavminin âdeti olmuş 
Hakkın sözünün önüne geçmiş 

Başka yöne evrilmiş 


İslam denilen şey de bu gün şöyle olmuş 
Allah'ın sözü 

Muhammed'in hadisleri 

Ondan sonra gelenlerin ekledikleri 
Adetler din olmuş 

Din yaratılmış 

Elbet yok edeceğiz bu dini 


Din aslına dönecek 
Mehdi dini ihya edecek diyor. 


Kader değil 

Senin yaratımın 

Kader çözüldü 

Biz kaderi hadislerle 

Ve mezhep yorumları ile öğrendik 
Tabi ona göre idrak ettik 


Mushaf’ a kuranı kerim diyor 

Buda yargı bağı demek 

Kader güç demektir 

Mushafta kader bir yazgı olarak kelimede kullanılmamış 
Ama birçok başka kelime kader diye çevrilmiş 


Kader kadirlik demek 

Allah kadir mesela 

Allah Tanrı olsa idi kadir olmazdı 
Çünkü Tanrının güce ihtiyacı olmaz 


Güç nedir 

Bir yaratım sonucu oluşur 
Ve tanrı biz demez 

Ama Allah biz der 


Öfke misal Nasıl oluşur 

Öfke yaratılmış hislerden doğar 

Tabiatı ateştir 

Bilgide öyle 

Bir şey bir şeyi biliyor ise Onu öğrenmiştir 
Bir öğreten ve bir rabbi vardır 


Allah'ın rabbi kim 

Âlim değil mi Allah 

Bilme melekesi var 

O halde Allah'a da bir öğreten var 
Onu düzenleyen sıfatlarını veren bir kuvvet var 
Allah hâkim değil mi? 

Hukuk veriyor 

Hukuk idraki kıyas ister 

Akıl ister 

Mantık ister 

Bunlar ise yaratılmış 

O halde tanrı ile Allah'ı ayırmak lazım 
Ve Tanrı Allah'ı başlattı 

Donattı ve güç verdi Kadir kıldı 


Tanrı bilinemez 

İdrak edilemez 

Tarifi mümkün değildir 

O sebepten yokluk makamında 
Ve tanrı yok edilmeli. 
Makamına uygun şekilde 


Tamamen yok edilmeli 
Fikren. 

İbadetsel. 

Dinen. 


Tanrı ayrılmalı 

Yoksa zanna tabi olur 
Ve insan tanrıyı düşünür 
Heva eder 

Bir yere koyar 

Ölçer biçer 


İnsan. 
Kendi varlık idrakinin ötesinde Bir şey düşünemez 
Yani insanın tanrıyı bilme mümkünlüğü imkânsız 


Ancak o kendi idrakinde 

Âleminde bilir 

Tanrı ile aynı âleme girerse 

Onunla aynı şekilde görürse 

Duyarsa 

O zaman tanrıyı bilir. 

Çünkü bir karınca bile insanı 

İnsanın insanı gördüğü şekilde göremez 


Deftere çizilen yazıya idrak versek 
İnsanı nasıl anlatır 

Göreceği tek şey uzun bir çizgidir 
Tek bir doğru çizgi 

İnsanda 

Dairede 

Karede 

Her ne çizsem 

Tek bir çizgidir 

Göreceği hep aynıdır 


Çizgi idrake gelse 

Hiç bir şeyi ayıramaz 
Adabdecdeaynıdır 
Bende öyleyim 

Hiç bir zaman bilemem 


Tanrı şöyledir böyledir diyenlerin yaptığı bu 
Sadece çizginin idraki 
Mevzu bu 


O zaman Tanrıyı çıkaracaksın Alanından 
Onu tarif etmeye çalışma 

Tanrıyı bilmedikçe anlayamayız 

Fikir ederiz sadece 


Bilgisayar kendi kendine açılmaz 
Bilgisayar onu açanı bilmez 

İşte bilgisayarın sorması gibi 

Yani şimdi biz mühendisi biliyoruz 
Neden bilgisayarı ürettiğini de 


Ama biz tanrıyı bilmiyoruz 

İşletim sistemi bizi yazıyor 
Programı sistem çalıştırır 

Mühendis sistemi kurar 

Değer yaratımda ortaya çıkmıştır 
Bu yüzden rahmeden 

İnsanların verdiği değere bakmaz 
Erdemli olan 

Kendi yaratım değerine bakar 

Bu sadece sanat için değil 

Bütün yasamın her merhalesinde 
Her nevisinde ortaya çıkan eserler içinde geçerli 
İnsan esreder 

Yani eserleri ile yaşar 

Esretmeyen yoktur 

Ama şuursuzluk vardır 

Erdemli insan bilinçli olarak esreder 
Erdemsiz 1° ise her eserinde tanrı arar 
Ona atfeder 

Günahları şeytana 

İyi eserleri tanrıya biçer 

İnsan aciz der 

Bizler köleyiz der 

Özü insan 

İsada bir Muhammed'de. 

Farklı kılan şu 

Onlar ene hulke yi bilirler 

Ama peşlerinden gidenler bilmezler 
19 den öteye gecmeye korkuları el vermez 
Sonra derler ki onlar ulu yüce özel 
İlahun Vahid yani Allah seçti 

Bizler ise aciziz derler. 


Bunu esreden insan 
Ne esredersen onu yaşarsın. 


İKİNCİ OTURUM 


Başka yerde arama 
İnsanın hatası bu 
Dışarıda geziyor 


Oysa aradığını kendinde taşıyor 


Yargıların esirleri 

Hücrelerde kalın duvarlar var 

Her seferinde bir parmaklık daha eklenir 
Çıkamaz 


Bir hikâye var 
Mağarada yaşar da yıllarca 


Meditelere başlayacağım 

Ama pek müsait göremiyorum sizi 
O sebepten yapmak istemedim 

3 kişi devam ediyoruz 


Anahtarlar hazır olunca da 
Hurufu Mukatta 

Yeniden dalışa girelim. 
Derin dalışa 

Hepimiz beraber yapmalıyız 
Ruhsal enerjisel bütünlük 


Bizi sen bulmadın 

Bizi sen yarattın 

Beni 

Anneni 

Babanı 

Her bir anı Sen yaratıyorsun 
Bu senin âlemin 


Şimdi 

Ali'yi bir ayırmak lazım 

Ali nedir 

Ali Muhammedin yanında yaşayan madde midir ? 
Yoksa başka bir şey mi? 

Yani insan Ali mi? 

Bu önemli 


Şimdi sistemi anlamak 

Onun akışını bilmek 

Her haliyle tanımak 

Sisteme bir kontrolcü olmak 
Onu yönetmek 

Ve madde ötesinde idrake etmek 


Zaman donar 

O içinde hareket etmeye başlar 

Her şey sadece kodlar ve sayılardan ibaret hale gelir 
Ve artık korku yargı 

Ve herhangi bir şey kalmaz 

Kurallar yok olur 

Artık kuralları sen koyarsın 

Hızı zamanı kontrol edersin 

İçinde akarsın 

Artık o sistemin tamda kendisi olmuşsundur. 

İşte bu sistemde bu idraki veren sağlayan şey Alidir 
Harfullah 

Yani sistemin tüm akış kodları Bilgisi demek 


Kişi kendi içinde 

kendini tamamen bulmalıdır 

Yoksa her zaman dış etkilerde taklide düşer 
Sürekli aktarım alır 

Meditasyonu bundan kişi kendi ile kalarak yapar 


İnsan kendi sınır koyar işte 

Yaratımın özünde sınır yok 

Sınırı nerde koyuyor 

Kurallarla 

Bu olmaz mecbur böyledir diyerek 

Mesela Muhammed 

Kendi içinde bulunduğu toplumda bu yargıları aştı 
Onlara ve kurallarına göre hareket etse idi 

Asla bu yaratımı yapamazdı 

Ket haline girerdi 

Ümmi de buna işaret ediyor 

Başkasında olmayan bir şekilde yaratım yapmak 
İçsel tapınağına ermesi 

Başka etkilerden kendini arındırmak 

Ve öz saf olan kendi özüne ulaşmak 
Muhammed kendi özünü okudu adı Kuran oldu 
Herkesin bu sebepten kendi Kuranı var 

Yani mesele Muhammed'in Kur'an'ını da okumak değil 
Onun taklit ten başka bir yararı olmaz zaten 
Asla kişi kendi özüne içine hakikate ulaşamaz 
Yine etkilenmiş ve taklit olmuş olur 

Asla kişi kendi özüne içine hakikate ulaşamaz 
Yine etkilenmiş ve taklit olmuş olur 


Muhammed İsa'nın kitabını okumadı 


İnsan evvela özüne varacak 

Sonrada kendi sözüne varacak 

Özüne varmayanın sözü de olmaz gözü de 
Ondan ama derler 

Dilsiz derler 

Sağır derler 


Onların kalplerine gözlerine kulaklarına perde inmiş 
Sistemin içinde sıkışıp kalmışlar 

Ne hakikat biliyorlar 

Ne de kendilerini buluyorlar 

Sadece Allah'a kulluk etmek 


Sisteme bağlanmış ve onun ile akan kişi 
Buradaki esaret tercih ve kölelik değil 
Yani sistemden alıp onunla esreden kişi 
Allah'a kuldur 

Sistemle çalışır 

İdrak olarak 

Bunun bilincini taşır 

İdrak olmayınca 

Kul sistemi yaşasa da olmuyor 

Çünkü la yeşurun 

Onlar şuursuzdur 

Maddede kalmak 

Sistemi de maddeselleştirmek 

Onlara buzağı lazım 

Musa vermez 

Ama Samiri verir 

İşte arzularındaki din buzağıyı veriyor aslında 
Bir ilah lazım onlara maddesel 
Musayada dediler Allah'ı göster 

O gösterilmeyeceğini kanıtladı 
İsa'danda sofra istediler 

Çünkü maddesel insan maddeden ötesi ile idrak edemez 


İsa Musa İbrahim Muhammed 

Kendinden önceki hiç bir kimseyi okumadı 
Ne peygamber ne âlim 

Ama okudukları bir şey vardı 

Kendileri 

Kendi özleri 

Kendi kalplerini okudular 

İkra ile. 


Aslında resul bize şunu gösterdi 
Beni okuma 
Ben benden önce kimseyi okumadım ki 


Sen beni örnek olacaksan 

Şekli değil Yaptığım yolu gör 

Ben içimde kendimi buldum 

Ne bir Kur'an yazdılar 

Ne de başka bir kitap 

Tek yaptıkları şey şuydu 

Kendi kalplerini anlatmak 

İçsel yaratımlarını heyecan ile çevresine paylaşmak 
Maddesel insan bunu kendi aynasında gördü 
Dedi ki işte din budur 

Hani nerde kalbine dönen 

Kimin kalbi var 

Herkes Muhammed'in kalbi ile yaşamak istiyor 
Onun kalbi ona özeldi 


İsa Musa İbrahim Davud Süleyman 
Hepsi kendi âlemini yaşadı 
Sistemden aldılar Ali kuvvetini 
Başardılar 

Farkı burada 

Onları özel kılan şey buradan 
Herkes bir İsa 

Bir Muhammed 

Bir Davud 

Bir İbrahim 

Amma kendi kalbini okur ise 


Her insan özünde Tanrı ruhunu taşır 

Ve her insan özünde bir Muhammed'dir 
Amma yargıları ile kendini hapseder 

İnsan kendine yazık etti 

Şüphesiz insan hüsranda 

Ancak birbirine hakkı tavsiye edenler hariç 


Hak nedir 

Kişinin kendi özünü bulmasıdır 

Kendinin farkına varmasıdır 

Bunu kim 

Tavsiye eder 

Ancak buna ermiş kişiler 

Kalbini oku İkra bismi rabbikellezi halak 
Kitap maddedir 

Ama insanın özü bir cevher 

Hiç bir kitap ondan değerli bir bilgi veremez. 


Balığa demişler ki âlem nedir 

Balık demiş ki sudur 

Balığa demişler ki tanrı neye benzer 

Balık demiş suda en iyi yüzen büyük bir balığa benzer 


İdrakinle bir tanrı arar isen 
Ancak kendini görürsün aynada 
Ondan derler ki Enel Hak 

Ben âlemin aynasıyım 

İnsanın tanrı ile işi yok 

Din ile bir hesabı yok 

O yüzmesine bakar 


Tanrı ile ne işi var insanın 

İnsanın işi kendi ile 

Ama insan hala onu Tanrıda aramada 
Cebinde parası varda 

Gidip para nerde diye dilencilik peşine düşmede... 


ÜÇÜNCÜ OTURUM 


Birine meslek vermişler de gidip bana para verin demiş 
İşini yapsana 
İnsanın mesleği yaratım 


Dua çağrı demek 

Bir şey yaratmak demek 
Çekim yasası 

Enerji oluşturmak 
İtimde böyle 


İbadet nedir 

Kulluk bütünlemesi 

Yani sistemin tamamında subh olmak 
Akmak 

Sistem ile beraber 

Allah'a ibadet sistem ile yaşamak demektir 
Onun yaşama verdiği rablik bilgisi ile 


En iyi ödülü kişi kendi yaratır 

Cenneti kim yaratsın da seni içine koysun 
Cennet senin içinde 

Onu yaratmadı isen bekleme 


Senin için başkası bir ateş yaratır ise o seni yakar 

Ama kendi içinde yarattığım ateş İbrahim'inkine benzer 
Serin ve güvenli olur 

İbrahim'in özündeki ateş 

Ne yakar ne zarar verir 

İşte ondan cehennem din edinenlere 

Madde insanına azap verir 


Sistem bizle beraber 

Biz sistemin içindeyiz 

Aslında bir bütünüz 

Ondaki her kuvvet bizimle eser haline geliyor 
Yani bizler rahman kuvvetini sistemle alıyoruz 
Ve o bizde zuhur ediyor 

Evren dediğimiz varlıklar 

Mekânlar zamanlar bütünü 

Yani hem enerjiyi kapsıyor 

Hem maddeyi 

Hem duyguyu 

Bir bütünsel var oluş 

Sitem ise evrenin her zerresinde akıyor 
Dediği şey yani Subhanallah 


Allah yüzüyor 
Ruhta 
Bilinçte 
Enerjide 
Maddede 
Görüntüde 


Şah damarından elbette yakın olacak 
Çünkü onunda en ince detayında yüzüyor 
Çünkü her şey külli şey 

Ancak sistem ile çalışır 


İşte burada Allah dediğimiz şeyde âlemlerin rabbi oluyor 
İlahtan ziyade yaşamım bilgisini veren bir sistem 

Din veya tabudan ötesi 

Ama yargılar tabular 

Ve dinsel kılıflar 

Allah'ı şekli bir ilaha çeviriyor 

Ve tanrı halime getiriyor 


Bunun sebebi var elbet 

Bu da idrakin frekansı ile alakalı 

Neden insanlar Yahudi olsun 

Müslüman olsun 

Ya da her hangi başka bir din edinmiş olsun 
Din edinirken ilahı maddesel hale sokuyor 
Ve dini şekli bir tabu olarak alıp 

Yaşamdan ayrı bir yere koyuyor 

Anlamak lazım 

Böyle olunca da Allah denilen yaşamın özü de 
İnsan için ilahlaşıyor 

Secde etmek 

İbadet etmek 

Kulluk etmekten 

Çok farklı bir manaya 

Bir anlama 

Ve idrake dönüşüyor 


Hatta öyle ki 

Allah ilah olarak 

Ceza ve ödül veren tahtında oturan 

Ve cennete girmeyi hak etmiş kişilere 
Gelip görünen bir madde haline geliyor 


Her şey enerji 

Neden 

Çünkü evrende enerji olmaz ise asla bir şey olmaz 
Enerji ise frekanslara sahip 

Frekans bir enerjinin hareket serbestliği demek 
Yani özgürlük olarak kabul edebiliriz 


Eğer bir enerji 

Oldukça hareketli ve serbest bir alana sahip ise 
O kadar çok nur dediğimiz şeye yaklaşır 

Ve o kadar çok madde formundan uzaklaşır 


Ancak tam tersi durumda 

Hareketi azaldığı için 

Ve frekansı düştüğü için 

Daha çok maddesel forma yaklaşır 


Ancak bir enerji 

Özgür 

Serbest 

Ve maddeden çıkmışsa 

Artık ruh halini 

Yani Nursal hali almıştır 
Frekansı yüksek ve kuvvetlidir 
Oldukça rahat hareket eder 


Şimdi 

İdrakte 

Evrende böyledir 

İdrak te frekanssal enerji taşır 

Yani idrak frekansı düştükçe maddeleşir 

İşte aslında din edinenlerin 

Tanrı anlayışı buradan geliyor 

Ve Allah'ı şekle sokmaları buradan geliyor 

Çünkü onlar idraken ancak maddesel olarak görebiliyorlar 


Ve bu onların hareket ve özgürlüğünü kısıyor 
Yani yargılar tabular esir ediyor İdraklerini 


Çünkü çizgi yanıldı 

Çizgi doğruyu hakkı bilemedi 

O fili ancak kendinde olanla kıyas edip 
İdrak edebildi 


Eğer insan tanrıyı çözmek isterse 
Ki asla idrak edip çözemez 
Bilemez 

Hatta bir zerre doğruya ulaşamaz 
İnsan tanrıyı yok etmelidir 


Çözmek ister ise ancak kendine 
Kendinde olana ulaşır 

Ve kendine benzer bir tanrı var eder 
İşte böylece insanın 

Kendi kendine yarattığı tanrıdan doğan 
Maddesel dinler ortaya çıkar 


Onun peygamberleri 

o maddesel 

hatalı 

algısal tanrının işlerini yayar 

elbette maddesel insanın idrakinde böyle 


Onun emir ve yasakları 

Ve cenneti cehennemi 

Ve onun karşısındaki ibadetleri şekle girer 
Kaderi ona göre tanımlanır 

Kitap 

Ayet 

Emir 

Yasak 

Ona göre tanımlanır 


Yani ne varsa 

Bir tabu seklinde 

Din haline gelir 

Ve sonunda bir fanatizm haline gelir 
Korkular çoğalır 

Ödüller için din vazifeleri başlar 
İnsan kendine bir din yaratır 

Ve kendine benzer bir tanrı var eder 
O aslında kendisidir 

Kızan 

Öfkelenen 

Kuralları olan 

Saygı bekleyen 

Ödüller ve cezalar veren tanrı 

Bu insandan başkası özünden başkası değildir 
Ve tahtında oturan bir kral 


Yani mesele din değil 

Ne kitap 

Nede ibadette değil 

Cennet cehennem fark etmez 
Mesele insanın yaratımı 


1000 yıl secde etse fayda vermez 
Maddede kalmış insana ibadeti 
Kendi cehenneminden çıkamaz asla 
Muhammed'i anlamadıktan sonra 
Her gün salavat etse 

Sünnetine varsa ne fayda 

Onu yüceltmek ile verilmez bir şey de insana 
Zaten kim ne verecek ki insana 
Kendinden başka 

Bilmiyor ise yaratmayı insan 
Olmaz ona bir yaratan 


Ne görürsen âlemde 

Ancak kendini görürsün diyoruz 
Nasıl bakarsan öyle görürsün diyoruz 
Ben bu âlemin varlık aynasıyım sözü 
Buna isabet ediyor işte 

Herkes kendini gördü ve yaşadı 
Kaçan da kendinden kaçtı 

Alanda kendinden aldı 

Bakan gözde hakikat 

İçinde özde hakikat 

Onu hep dışarda aradı da insan 
Ondan bulamadı 


İnsanların uçan kuşlar gibi hayalleri olsa da, 
Gerçek onları havada kapıp pençeleriyle vuran bir kartal gibidir. 
Bu nedenle insanlar özgürce uçamazlar. 


YARATIM 


Ne zaman 

Bir yağmur damlası düşse yere 
Ağlardı, 

Canımı verirken sana 

Canımı verdim ama üzülmedim. 


Gönülde yeşeren ağaç 

Ne kurur 

Ne de yalan söyler 

Meyvesiz kalır 

Ama her ağaç gönülde yeşermez 
Ve her gönül toprağı 

Ağaca hayat veremez. 


Karanlığın ortasındaki ışık gibi, 
Bazı insanlar o kadar parlak hale gelir ki 
Karanlık tanınmaz hale gelir. 


Kendini teslim edecek mi? 

Nefsi kendi içindeyse 

Ve feragatle canlanacaksa, 

O sadece kendini teslim etmekle kalmayacak, 
Her şeyi de terk edecek 

Ve benliğini beyan etmesi 

Onun için hayat olacaktır. 


Ben kendi içimde birim 

Ama sen benim için senden öte birsin. 
Ne sen ne ben ayrı, 

Ne ben ne sen uzak, 

Sen bende, 

Ben sende, 

Sen varsın 

Ben senin dediğin şeyim 


Şimdi zaman durmuştur 

Ve mekân kaybolmuştur 

Ama varoluş onda kalır 

Ve her hal eşyanın özünde değil, 
Varoluştadır, 

Tıpkı güneşin doğduğu 

Ve onunla dünya aydınlandığı gibi. 


İsa bir çiçek tarlasına girdi, 
Sonra kuvvetli bir rüzgar esti 
Ve en narin çiçekleri kaptı. 
Bak, dedi İsa, 

Orada olanlara 

Çünkü kendinize bakıyorsun. 


Her ne kadar tasavvufta etse âlimler 
Maddeden ötesi değildir halimler 


Çünkü sanır ki 

Bir tanrı var 

Ve yok olmak ile 

Onda Vahid olur insan 
Özünde tanrıdır 

Amma idraki yok 

İdrak edince de beni yok 


Ne tanrıya erebilir insan 

Ne de onda yok olabilir 

İnsanın yolu ile tanrının yolu 

Ne bir ne Vahid ne benzer 

Derki birisi Allah yok 

Başka birisi şöyle der hayır Allah yok 
İkisi de Allah yok der 

Amma biri doğru söyler diğeri zan eder 
Derki bir âlim benliği yok et 

Başka biri de derki hayır benliği yok et 
Biri doğru söyler diğeri zan eder 

Yoku yok edebilir mi hiç bir kuvvet 


Ene hulke dedi isa *ben yaratırım* 


Bir ben var benden öte 

Benden içeri 

O ben olmadan yok edemem asla beni 
Ve yok ettiğimde beni 

Ben benimle baş başa kalırım 

Yine ben olurum 

Amma bu sefer yokta ben 

Özde ben 

Amma beni yok edecekte bir ben 

O beni yok edecek nedir. 

Hala orada beni yok eden bir ben var. 


O benden olamayan benler den kurtulmuş 
Oz ben. 


DÖRDÜNCÜ OTURUM 


Anlatayım 

Eğer kontrolcü olursanız 

Bunu kolayca yaparsınız 

Çünkü herkes kendi yazacak kalemiyle 


Kontrolcü 

Sistemde akışı artık kontrol edebilen 
Enerjiyi 

Tılsım ve siğiller 

İşte hepsi aslında bir kalem 


Mesela tılsımlar bir kontrolcünün kalemi 
Yayılmış 

Herkes kullanıyor 

Şimdi mesele şu 

Bu evrende bir akış var 

Anlattık sistemin kodları 

Kuvvet 

Bunlar bazı enerjiler 

Ve frekanslar teşkil ediyor 

Biz bunları canlı varlıklar kabul ediyoruz 
Nurani 

Rahmani 

Narmani 

Zulmani 


Elektron gibi 

Enerji oluşumları kuvvetleri 

Enerjileri bir şeye yüklemek gerekiyor 
Yoksa çalışmaz 

Mesela nesne 

Ya da duygu 

Havasta yükleme yapıyoruz mesela 
Kontrolcü de bunları tam olarak kontrol edebilen kişi 
Yani bir geçiş anahtarı lazım 

Yüklenecek bir avalar diyelim 

Buna kontrolcü karar veriyor 

Nasıl hissederse öyle atama yapar 

Mesela Cifr için 

Ebcede 28 harf ile yükleme yapılmış 

İlk yapan kişi tarafından 

Ve her harfe bir frekans verilmiş 

Ateş hava su toprak tabiatları kodlanmış 
Nurmani Zulmani Şerani enerjiler verilmiş 


Ya da tılsım oluşturan Hâkim Belinyas 
Her tılsıma bir enerji yüklemiş 

Sen sunar 

Ve enerji varlığını ona uyum edersin 
Ve bir sembol atarsın 

Bu onun çalışma anahtarı olur 

Uyum 

Bende kendime göre sembollere yükleme yaparım 
Kendime özel olan enerjiler 

Dizilim devre yaptığımda 

Onlar aktif olarak frekans yaymaya 
Ve çalışmaya başlar 

Ve âlemde akar 

Ve eserler vermeye başlar 

Yani işe başlıyorlar 

Benim aksiyon verdiğim işe 

Buna kalem etmek 

Ve yazmak diyorum 


Malik yazar 

Âlem döner 

Mesela sarkaç 

Aynı metodu kullanıyor kişi 
Ona yazılım atıyor Frekansları 
Ve uyum ile çalışmasını sağlıyor 
Enerjiyi bir şey ile çalıştırmak 
Suret lazım gereklidir, 


Elektrikte bile böyle 

Bir makinede çalışabilir 

Eser gösterir 

Yoksa eser etmez 

Ve makine içinde devre var 

yani sembolleri 

Yanlış bir sembol devresi işi bozar 
Çünkü her devrenin bir frekanssal ataması var. 
Yazılımda böyle mesela 

C harfine komut atarsın 

Print C= kopyala 

Sonra C kopyalama işi yapar 
Kodlama ve atamadan olmaz 


Mesela şifa için bir sembol yükleriz 
Ve o sembolü her yazdığımızda 
Şifa enerjisi aktifleşir 

Çünkü biz şifayı 

Enerjisini ona yükledik 


Örnek bir yazılım yapayım 
Alyon kod ile 

Mesela bir kişinin sınavı için 
Başarılı olması için 

Enerjileri sistemde aktif edeceğiz 


Önce anahtar verdim (213121) 
Başarı 

Tanımladım 

Yani konu başlığı açtım 

Sonra frekans vereceğim 
Kimin başarısı içinse 

Şimdi normalde 

Direk aksiyonu 

Devreyi anahtarlamak olur 
Yani falan filana derim 
Sınavda ona başarı verin derim 


41261562615164165121312161215 
Bu anahtar çalışır 


Anahtar devre 

Çünkü enerjileri ben yükledim 
Genişlete bilirim 

Daha fazla frekansla 

Bu aksiyon indeksi olur 

Cem ederim 

Sonra kreasyon indeksini kurarım 
Ama ilk frekans vermem gerekir 


Misal 

Mu(27). 41261562 

Beta (9). 21312 

Kreasyon indeksi ile cem ederim 

İsme işlemi atarım 

Bu sefer sürekli çalışacak bir indeks oluşur 


Misal 

164 

13616 

1936136 

1819361936 

Veri akışı 

Hatasız net bir program oldu 
213121 


Mu(27). 41261562 
Beta (9). 21312 


AC.KEY 
41261562615164165121312161215 


AC.İNDEKS 
88 


S.C İNDEKS 
27.88 

9.88 
18.(6.6.6) 


SC 

164 

13616 
1936136 
1819361936 


C. 
11.8.11.11 
Mühürlendi. 
Onaylandı 


Yani hiç bir şey artık onu bozamaz 
Ben mührü kırana kadar 


Olumsuz her bir his 

Düşünce 

Ve kararsızlık 

Yaratımda düşüğe yol açar 

Enerjiler çalışmaz 

Bekler 

Çünkü niyeti tam alamazlar 

Tabi kişinin yaratıma dâhil olması gereklidir 


Derler ki izin vermiyor 

Saygılılar çünkü 

Kişisel alana asla müdahale etmezler izinsiz 
Karamsarlık 

Ve net olmamak ise 

İzni vermemek demek 

Çünkü ne istediğini bilmiyor kişi 


Tamam kazandırdık 

Peki ya kişi bununla emin değilse 
Enerjiler bunu bilir 

Ve çalışmaz 

O zaman bekler 


İkilem asla olmamalı 

Çünkü rahimde teklik ister 

Biri diğerinin enerjisini çekmemeli 
Biri ölebilir 

Ama ya istenen ölürse 

Ya istenmeyen doğarsa 

Kontrol burada başlıyor 

İşte eminlik 

İman 

Teslimiyet 

İslam ol 

Neden 

Çünkü o selim demek 

Kendinle barış 

Ve kuvvetli ol 

Ama ikilem ve Muhalefette barış olmaz. 


BEŞİNCİ OTURUM 


Şimdi Şöyle bir şey yapacağız beraber 
Konuyu kavramak İçin bir oyun oynayacağız 


Hepimiz bir düş kuracağız 

Ama ilk başta 

Her şeyin bom boş olduğu bir alan düşleyeceğiz 
Hiç bir şey Yok İçinde Sadece boşluk var 
Hepimiz düşledik mi bunu 


Evet, işte evreni yarattık 
Orası evren 

Şimdi Allah dediğimiz şey ne 
Ve bu sistem nasıl işleyecek 


O yarattığınız boşlukta yapacağınız her eylem 
Allah kuvveti ile olacak 


Her bir yaratım 
Ve her bir duygu 
Ve oluşum 

Ve kanunları 


Çünkü 

O evreni 

Az önce bir boşluk olarak 

Ruh yarattı 

Ve Allah ruhun özünde evrene girdi. 


Şimdi oyuna devam edelim 
Ayrı ayrı soracağım 


Çünkü her ruh kendi evrenini yarayacak 
Ve O boşluğu dolduracaktır 
Ilk kim Oynamak ister. 


Başlıyoruz Akıcı ol 
Şimdi boşluğunu var ettin 
Orada ilk yaratımını yap 
Düşle 

Ne yarattın? 


- Doğa. 


Onu bize anlat 
Nasıl bir doğa 


Harika 

Artık onun evreninde 
Bir doğa var 

Harika 

Canlı 

Muhteşem bir yer 

Ruh neden bunu yarattı? 


Her şeyi o istediği şekilde yaratıyor. 


Etkilendiğin şeyler olabilir 
Ruh böyledir 


Galaksiler 
Yıldızlar 


Bu da güzel 
önemli olan yaratımın özü 


Nasıl yarattığın 
Ne yarattığın sadece bir detay 


Oyunun amacı bunu anlatmak 
Bir şey daha düşün şimdi 

Bir varlık yarat 

Bir beden 

- Yarattım 


O yarattığın doğayı hissetmek istiyorsun 


-evet 


Tamam, 

Elbette dışardan izliyordun 
Ama hissetmek istiyorsan 
İçine girmen lazım 


Yarattığın o bedenin 
İçinde olduğunu hayal et 


Şimdi istediğini yapabilirsin 
O evrene bağlanarak 
Sadece hayal ederek 
Yaratımın sınırı yok 

Sen kendini sınırlamadıkça 


Onu sen kontrol edeceksin 

Çünkü orada ne varsa 

Senin yaratımın 

Senin varlık aynan 

Sende ne varsa 

Ancak orada var olur 

İşte ruhun çalışma şekli tamda budur 
Her an düşleme yapıyor 


Yaratıyor 
Ve âleme esr ediyor 


Âleme daldığında ise 
Âlemden etkilenen ruh 
Özünü unutuyor. 

Dünya hayatı sizi oyalar. 


Biz insanı unutkan yarattık 
O cahillerden oldu 


Kendine sınırlar koymaya başlıyor 
Korkular yaratmaya başlıyor 

Yarattığını bile unutuyor 

Kendi düşünün kontrolünü kaybediyor 
Artık Neyi neden yarattığını bile bilmiyor 
Amaçsız bir ressam gibi 

Düzensiz Eserleri de öyle. 


Sonra bir yerde bir mesaj geliyor RE-CALL 
Dur Doğru olmayan bir şey var 

Uyan 

Kontrolü kaybettin 


Mecburen kendine ulaşması lazım 
Özünü bulmalı. 


Kendine ulaşan 
Fark edecek ki 
Kendinden başka bir şey yok âlemde 


Her şey kendi düşü ve hayali 
Neden korkacak neden üzülecek 
İstediği zaman değiştirebilir 
Kontrol kendinde ise 


Yanlış giden bir şey var ise 

Sadece hayali değiştirmesi yetecektir 
Sesleniş kime o zaman 

Dua 

Bu çağrı demek 


İnsan biliyor ki 

Allah sistemi kendi içinde 

Ve her şeyi orada 

Evrende kuran insanın kendisi 
Çağrı yerine ulaşır ise 

Kişi hayalini değiştirebilir 


Dua kabul oldu derler 
O hayalini değiştirdi 


Misali Âdem 

Âdem evrenini yarattı 

İlk cenneti yarattı 

Yani bir doğa var etti. 

Sonrada bir suret var etti hayalinde 
Şekli âdem 

Ruhundan üfledik 

O doğa için ruh surete bağlandı 

Onu hissetmek 

İçinde yaşamak için 

Sonra misal düşünde Havvayı var etti 
Belki de anlık yaratımlar 

Belki de etkilerle yaratımlar 

Her etki başka bir yaratıma sebep oldu 
Ama her ne olursa olsun hepsi bir düş. 
Ondan Dünya hayatı bir oyun ve eğlence 
Ve bir rüya 

Ne kadar kaldın 

Bir gün veya daha az 

Çünkü hayal ve düş böyledir 

Bir günden az belki 6 dakika ama çok uzun gibi 


- Peki gerçek nerede? 


Gerçek ruhun kendin de 


Ruhtan 

Ve onun hayallerinden başka bir şey yok 
Yokluk var sadece 

O sebepten hakikat sadece derin bir boşluk 
Onu sen dolduruyorsun 

Yaratım sonsuz 

Ruh sonsuz çünkü 

Yokluk makamı denilen şey bu 

Her şeyi ruhun hayallediği 

Ve her şeyin aslında yoklukta oluştuğu. 
Ona erişen artık hiç bir şeyi takmaz 

Ve kontrolü ele alır 

Hakikatini bilir 

Ne acı çeker 

Ne başka bir dert 

Onlar diyor huzur halinde olur 
Korkudan arınmış 

Teskin şarabı içerler 

Her an sekine halinde 

Neden korksun ki 

Her şeyi kendi yaratıyor 

Biliyor 

Her şey ruhun kendi içinde oluşuyor. 
Âlemde 

Evrende 

Doğumda 

Ölümde 

Kıyamette orada 

Bütün sistem orada işliyor 

Dışarda her şey yoklukta 


- Peki hakikate uyanmak nedir? 


Tamamen uyanmak gibi düşün bunu. 

Mesela sen uyuyorsun gece 

Ve rüya görmeye başlıyorsun 

O anda ordasın 

Bir hayalin var ve içindesin. 

Ama rüyada iken kendi gerçekliğinden gafil haldesin 

O uyanışı rüyanın son bulup gerçeğe dönmen gibi düşün 
Şu anda olan her şey sadece rüyanın içi 

Ve hakikat değil sadece düş 

Sen ben yaşadığım her bir şey 


-Allaha nasıl şahit oluruz peki? 


Allah sistem 

Allah'a şahit olmak 

Sistemi tamda idrak etmek 

Her şeyin onun ile hareket ettiğini bilmek tanımak. 


- Peki ya her şey düş değilse 
O halde Düş olmayan bir şey söyle. 
- İdrak yükselme ve evreleri 


Buda ruhun yaratımı 

Ve düşün içinde 

Kendine gelme aşaması 

Düş zaten tüm gerçekliği ifade ediyor 
Ruh için. 

Onun gerçeği o. 


Gerçek dediğimiz şey 

Ruhun yaratımının kendisi oluyor 
Ne yaratır ise o gerçeklik oluyor 
Düş olması 

Onun gerçekliğini yok etmez. 


ALTINCI OTURUM 


-Ruhun, 

Ben ayrı ayrı suretlerde görünürüm 
Ve ben Allah'ım demesini 

Nasıl bakıyorsun nasıl okumalıyız? 


Buda bir yaratım 

Ruh sureti var ettiği için 

Ayrı ayrı suretlerde âlemde eser edebilir. 
Sınırı yok çünkü 

Ve zaten Allah kuvveti 

Ruhun içinde âleme eser ettiği 

Ve onla hareket ettiği için de 

Ben Allah'ım demesi doğal oluyor 
Çünkü tüm Kuvvet ruhla eser ediyor 
Ruh âlemde varlık bulmaz ise 
Eserde olmaz 

Allah kuvveti de çalışmaz 

Birlikte hareket var. 


Sevgiden konuşalım örneğin 
Bu Allah sisteminin bir kuvveti 
Ruh sevgi olan her şeyi bu kuvvet ile yaratır 
O düş âleminde 

Sevgi olan şeyleri 

Âlemde düş ile var ederken 
Bu kuvvet ile 

Allah ile sistem ile 

Akış yapar 

Bir olur 

Misal İdraken yükselirken 
Âlim kuvveti ile akar 

Ve idraki şeyleri yaratırken 
Onunla âlemde eserler verir 


- Ulaşılan birlik ve yokluk makamı 
Bunu Miraç olarak algılayabilir miyiz? 


Miraç diyelim 

Evet, sıkıntı yok 
Kendine ulaşmış 

Yani özüne 

Hayalinde var ettiğin sen 
Senden uzak kalıyor 


Ve miracı 

Buluşma kendine yaklaşma 

Özüne erme 

Uyanış haline yaklaşma 

Ve kendi kendine sayıklama olarak görebiliriz 
Bulanık olması mümkün ve doğru 

Perde 

Çünkü insan uyanırken gözü bulanık görür 
Evet 

Muhammed de bu şekilde yapmıştır 
Mutlaka 

Kendi özüne saf cevherine erişmiştir 

Tüm düşlerden arınarak 

Maddenin ötesine geçmiş 

Bunun bir sonu olmayacaktır 

Yeni durum içinde 

Yeni bir süreç başlayacak 


Cebrail'e elbette yasak olur 

Çünkü Cebrail elçi yaratımı 

Ruh ile yaratılan düş âlemindeki varlığın Arasındaki akış 
Orada en son yerde ise 

Cebrail'e yer yok 

Çünkü Ortada düşsel varlık kalmıyor 
Alanda kalmıyor Cebrail'e 

Cebrail belli bir aralık içinde durabilir 
Ötesinde olamaz 

Şöyle örnek vereyim 

Telefon 

Sen ile benim aramda Bir elçi 

Ben senin yanına geldiğimde 
Benimle artık telefonla konuşmazsın 
En basit örnek bu olur 


Son olarak 

Bizden öte bir şey yok 

Her şey benden bana 

Ne var ise senin eserin 

Önemli olan kontrol etmek 

Ta ki kendine ulaşana kadar 
Zaten kontrol edemeyenler 
Asla kendine ulaşmayacak 
Düzensiz bir yaratım içinde 
Karanlıkta bocalayıp duracaklar 
Belki sonsuz azap bu olacaktır. 


Ne varlığa sevinirim, 
Ne yokluğa yerinirim, 
Aşkın ile avunurum, 
Bana seni gerek seni. 


Dönüşüm ve Yaşam ağacı 


Gözlerini büyük bir köyde açtı. 

Aziz orada bekliyordu. 

Eliyle yeri işaret etti. 

Ayrılır ve tekrar ayrılır. 

Bazıları yeşil, 

Bazıları hafif yeşil, 

Bazıları çoğunlukla kahverengi ve kurudur. 


Aziz anlatmaya başladı: 


Bu yapraklar hayat ve insan şeklindedir. 
Farklı bir zihin ve gözle bakın. 

Dört unsuru anlayın. 

İçinde hayat ağaç ile ilişkilendirilirken, 
Su, 

Ateş, 

Hava 

Ve toprak vardır. 

Bu madde ve buradaki et, toprak gibidir. 


Pek çok parçayı bünyesinde taşıyarak suyu çeker, 
Emer ve dönüştürür, 

Kuvvetle hava tutuşur 

Ve formasyona ateş atılır. 

Ve böylece dönüşüm içinde kalır. 


Sonunda ağaçtan kopar 

Ve suyu kesilir 

Ama su hala içeride kalır, 

Yoksa hareketi devam etmez, 

Rengi yeşilden değişmez 

Ve sonunda her madde ve her element başlar. 
Kaybolacak. 

Geriye kalan element olan toprak 

Artık sistemin ana merkezine dönmüş 

Ve yeni oluşuma katılmıştır. 


Çoğu bekliyor. 

Ve artık olan kısım 

Bütün yeryüzüne karışıp toza dönüşecek. 
Ve böylece yeni bir süreç, 

4 elementin yeni bir bileşimi, 

Yeni bir form 

Ve yeni bir yaşam başlıyor. 


İnsan sevdiği şeyleri yapsın... Aziz şöyle dedi : 'Her noktanın birleştiği yerin uyumlu 
olması gerekir, aksi takdirde ortaya çıkan şey kaosa benzer. 


Ey Aziz Ne dediğini biliyorsun; Ben olmadığım yerdeyim. Ve şu anda bulunduğum yer 
ile olmadığım yer birbirine karışacak. Bu birliktelik aydınlanmadır ve karanlığın sonudur 
ve artık her zaman olduğum yerdeyim. Hiç şüphe yok ama bilemeyen çok kişi var. 
Sustu ve fırtına dindi. 


Ve Aziz şöyle dedi, 'Gözünü kapattığında daha fazla gerçeği göreceksin bu göz seni 
sınırlandıran şey.' Ondan gözsüz rüyalarımız daha sınırsız ve daha gerçek, tersine 
dönüyorsun. 


Sonsuz arzunun ışığını bulan Aziz - Denizin dalgaları arasında. 


Hayır! Yüze bakan Aziz haykırır: 'Tıpkı insan bedeninin yükseldiğinde zihne 
yaklaşması ama aynı zamanda daha da uzaklaşması gibi, evren de her adımda farklı 
bir şey taşır. Kendisi ve toprak... Bu bir seçimdir, bazen istememek, yere sağlam 
basmak arzusudur. 


Aziz şöyle dedi 'Eğer insanları yönetmek ve onları kontrol etmek istiyorsanız, onlara 
bir tanrı var edin ve onlara cenneti verin. O zaman onların lideri olacaksınız. 


Aziz; 'Bazen evrenin gizemlerini çözmektense kendi evrenimizi yaratmak daha iyidir 
dedi. 


Aziz, fırtınalarla dolu bir bölgede iki ihtimalin olduğunu söyledi: Ya fırtına olacaksın, ya 
da onda savrulacaksın. 


Aziz şöyle dedi: 'Kaos yaratın, fırtına yaratın, yeni bir yapının ilk adımını atmış 
olursunuz' dedi. Hiç bir şey durgunluk ve sakinlikte ilerlemez Hareket her şeyin 
temelidir. Ve öyle yapacağız dedi. 

Her şey senin eserin. Ve yaşayacaksın dedi Aziz. 

Aziz ateşli kehanet kıvılcımları eşliğinde birlikte şunu okudu: 'O, her tapınağın orta gücü olan 
yokuşların tepesinde duruyor. Kuvvetlerin eşit dağılımı bozulduğunda tapınak bu merkezi asla 


rahatsız etmez. Ancak bu onun gücünü saptırıyor ve zirve yanılsamasını yaratıyor. 


Aziz şöyle dedi Ben bu yaşamın Tanrısıyım. 


Aziz şöyle dedi, 'Her bölümde eksik kaldım. Ama bu kayıp kalp birleşmek istiyor. Sırların 
damlaları varsa, ben onların aktığı okyanusum. Ve sırrı bulanlar varsa sofralarına lezzet katacak 
bir balığım var. 


Aziz şöyle seslendi: 'Evet yıldızlar parlak ve çekici görünüyorlar ama parlayan her şeyin yıldız 
olduğunu düşünmeyin çünkü onların da görülmesinin büyüleyici olduğunu biliyoruz. Bizi 
tamamen ele geçirebilirler. 


Aziz elindeki değneği kuma sapladı ve bir şekil çizdi şöyle anlattı: 'merhametin ardına sığınan 
ruhlar asla merhamet etmeyen ruhlarla karşılaşmaktan korkarlar. Çünkü onlar bu çembere 
benzer. Onlar her birini içinden çıkılamaz bir halde sıkıştırırlar. Yok edene kadar bu devam 
eder. 


Her şeyi gör ama görünmez ol. Aziz yüksek bir yerden izliyor. 


Karanlık bir ormanda yanan ateşi gören Aziz, şöyle seslendi: 'Belki içinizde yanan bir ateş 
vardır, ama kalbinizde neyin yükseldiğini görün ve görünmez, derin ve gizli gerçek anlamları 
bilin.' Sonra ateş sönecek, onun özü dumanla yükselecek. 


Aziz, şöyle dedi: Kalbiniz gerçekten çalışmaya başladığında diğer tüm unsurlar devreden çıkar, 
çünkü böylece diğer tüm unsurlar özde erirler ve yokluğa dâhil olurlar. 


Aziz şöyle dedi: 'Özgürce yaptığım şeylerden asla pişmanlık duymam. Ancak ne zaman bir 
mecburiyet beni eyleme zorlasa, pişmanlığım eylemden önce gelir. 


Aziz gecenin en sessiz saatinde zehirli şehrin yüksek duvarları üzerinde yürür, bu şehrin 
insanları zehirle beslenir ve ölüm yaydıkları için kimse onlara yaklaşmaz. Aziz şehrin tüm 
zehirli sokaklarında dolaşır ama zehir onu asla etkilemez. Aziz seslendi: Zehri şifaya çeviririz. 


Aziz şöyle dedi: 'Her insanın varoluşunun aşkın bağlantısı, tüm tezahürlerinde devam eder. Ve 
Ateşle çevrili geniş bir daire oluşturulmalıdır. Bu tam korumayı gösterir. 


Birinci ya da Fiziksel Plân: Fiziksel bedene enkarne olmuş insanın bildiği fizik dünyadır. 


İkinci Plâ: Alt Astral ya da Psişik plândır. Sezgilerin ve tutkuların plânıdır ve cezbetmek ya da 
sahip olmak ile nitelenir. 


Üçüncü Plân ya da Üst Astral: Duyguların plânıdır ve cazip olana yanıt verme, birleşme arzusu 
ile nitelenir. 


Dördüncü Plân: Alt Mental ya da Somut Zihin plânıdır. Sonluluk ile belirlenir, bir yandan 
sınırlarken aynı zamanda daha üst plânlarda olmayan bir kesinlik kazandırır; bu, somut 
düşüncenin plânıdır ve bellek ile nitelenir. 


Beşinci Plan: Üst Mental ya da Soyut Zihin plânıdır. Monadik Öz’de Nitelikler'in gelişimi ve 
bunların Türlere ayrılması ile belirlenir. Bu noktadan itibaren, Monadik Öz'den söz etmek 
artık doğru olmayacaktır, çünkü yaşam çekirdeği işlev kazanır ve Yaşam, yaşamlara dönüşür. 


Altıncı Plan: Altıncı Plân, Alt Spiritüel ya da Somut Ruh plânıdır. Kozmik zamanda çağlar 
boyunca, evrim sayesinde Monadik Öz'ün organizasyonu Altıncı Plân aşamasına ulaşır. 


Yedi Işın olarak adlandırılan ve renk adlarıyla belirtilen yedi farklı eğilim, dışa yönelen akışa 
ayrışır ve spiritüel eğilimli bu akışların her birinde yüzdükleri tasavvur edilen monadların farklı 
faaliyet türü aracılığıyla kendi mükemmelliklerine ulaşacakları kabul edilir. 


Bu kısmilik tek yanlı bir gelişimi çağrıştırmaktan çok, tüm unsurların varolmasına karşın 
bunlardan yalnızca birinin öne çıkacağını ve ana temayı oluşturacağını belirtir. Altıncı Plân'ın 
başlıca özelliği Eğilim’ dir. 


Yedinci Plan: Yedinci Plân, aynı zamanda Üst Spiritüel, Saf Ruh Plânı ya da Soyut Ruh Plânı 
olarak da bilinir ve tezahürün ilk aşamasıdır. 


Cevherini ve enerjisini doğrudan Tezahür Etmemiş Olan'dan çeker ki bunun, (ezoterik 
bilimlerin öğretilebileceği tek yöntem olan görsel yöntem kullanılarak) Yedinci Plân'ın hemen 
üzerinde yayıldığı ve sonsuz bir potansiyel güç haznesi olduğu düşünülebilir. 


Bu plânda herhangi bir farklılaşma yoktur ve bu plânda “her şey Bir ve Bir Her Şey'dir”. İki 
özelliğe sahiptir, bunlardan ilki mutlak uyum ve ikincisi kendi parçacıkları arasında birleşmeye 
yönelik bir eğilim olmasıdır. 


Bu plânda bir evrimin başlangıcında Monadik “Öz? tezahür eder ki, bunun dâhilinde, nihayet 
gelişip bireyselleştirilmiş beşer yaşamlarına dönüşen, o sonsuz sayıda yaşam çekirdeklerinin, 
monadların yüzdüğünü tasavvur edebiliriz. 


Anima boşlukta evreni imajlar daha sonrada kendi imajını yani avatarı imajlar ve evrene dâhil 
eder. Burada Anima sadece bir tek evren ve tek bir avatar imajlamaz sınırsız sayıda denebilecek 
avatarlar ve evrenler imajlar. 


Böylece her bir evren bir Animadan doğar buna tek ruh yasası denir. Bir Anne bir çocuk bir 
baba bir dede geçmişte bir ata gelecekte bir torun tamamen Animanin çoklu evren imajlarını 
teşkil eder. 


Ancak burada zaman kavramından söz edilemez çünkü her birini anima aynı anda AN denilen 
durumda imajlar yani geçmişteki bir ata ile gelecekteki torun bir anda aynı anda imajlanır ve 
evrene dâhil edilir. 


Avatarın eylemleri Formun Lordları aktif olduğu için evren içinde Anda hareket bulur ve her 
bir eylem önce gaybın rahminde yer alır bu eylem imajidır. Eylemin her bir hareketini anima 
gaybın rahmine imajlar. 


Böylelikle evrene doğum gerçekleşir bu eylemin tezahürü ve evrende eser bulmasıdır. Her bir 
eser ve eylem Logosa işler hani ana levhaya kodlar şeklinde yazılır bu aynı zamanda Anda 
geleceği kurar. Yani yine gelecek anda yazılır. Geçmişte de levha logos Anda yazıldığı için 
geçmiş An ve gelecek birleşmiş olur. Bu şu demek anima için zaman Yoktur ve o her an sabit 
bir anda imajlar. 


Logos ana levhası gelecek için eylemlerin kayıtları ile şekil aldığından yazılan her kod kötü 
veya iyi şekilde bir gelecek inşa eder. Kişi yine kendi evren imajinda bu kodlarla karşılaşır. 


Böylelikle Animanin eylemi Atadan Toruna geçmişten geleceğe anda inşasını yapar ve etki 
eder. Animanin kendinden başka bir gerçeklik olmadığımdan her eylem yine kendine dönmüş 


olur. Bu ise her şey senden sana yasasıdır ve Mutlaktır. 


Şöyle derler Ne ekersen onu biçersin. 


YARGISAL KODLAMA 


Yargısal kodlama bir bilginin zihinsel alana ezber yolu ile gurup aktarımıdır. Burada 2 önemli 
nokta yargısal kod aktarımla alınır ve aktarımla devam eder. 


Yargısal kodla ortaya çıkan eylem ve düşüncenin temel yapısı guruba veya kümeye ait bir değer 
teşkil etmesi önemli bir olgu kabul edilmesidir. Bu sebepten gurup veya küme bu değere hassas 
önem verir ve asla sorgulanmasına tahammül edemez. 


Bir değerle bir araya gelmiş kümenin bireylerinden bu yargısal kodla oluşmuş değere karşı 
bağlılık ve koruma beklentisi gurubun genel tutumudur. Aksi durumda gurup bireyi baskı altına 
alma eylemine geçer. Dışlar ve guruptan atar bazen de tamamen yok etmeyi arzu eder. 


Yargısal kodlar Daha çok Topluluk ihtiva eden Dini oluşumlar ve Adetsel birliktelik ile 
oluşmuş guruplarda etkindir. 


Her gurubun genel yapısı itibari ile bir yöneten yönlendiren mekanizması mevcut olup bu 
mekanizma gurubu yargılar ile idare ve sevk eder. Gurubun kontrolü böylelikle sağlanır ve 
gurup üyelerinin bir isyana ve düzen bozmaya karşı eylemleri kontrol altında tutulur. 


Bu kodlar içinde uyarı tehdit ve başka guruplara karşı bir ayrımcılık ihtiva ederler. Böylelikle 
gurup kendini özerk hisseder. 


Bir gurup üyesi bu yargıları kabul etmemeye başladığında genelde dini kümelerde kâfir ilan 
edilerek tanrısal bazı cezalarla korkutup kontrol altında tutulmaya çalışılır. Gurup tarafından 
telkin edilmeye ve vazgeçirilmeye çalışılır. 


Toplumun Adetsel oluşumun içinde bu böyledir devreye büyükler girerek uyarı ve telkin verir 
bazı haklardan mahrum bırakılır dışlanır. Ve yargısal değerin korunması hedeflenir. 


Gurup üyeleri genelde yargısal kodlar üzerine düşünmeden kabule girişir ve kendisi de bunun 
keskin savunucusu haline gelir. Bu yargılar üzerine aksi düşünen üyelerde baskı ve korku hâkim 
bir unsur haline gelir ve üye zarar görmemek için taklit yapar kabul eder. 


Ancak tamamen bu yargılara karşı duran bir gurup üyesi her bir sonucu göze alarak içinde 
bulunduğu topluma karşı durup yargıları sorgulayarak zihin dairesine girmeyen kısmına karşı 
atağa geçer reddeder. Burada 2 sonuç ortaya çıkar gurup üyeyi bir şekilde yok eder ya da 
Kıyama geçmiş üye gurubun tamamını etkileyecek bir dalgaya sebep olur. Kendisi gibi düşünen 
diğer bazı üyeler bundan cesaret alarak topluca bir kıyama kalkarak yargısal otoriteyi devirir. 
Hükmüne son verir. Genelde zor karşılaşılan bir durumdur. 


Kendilerine peygamber sıfatı verilmiş bütün inisiyelerin de içimde bulunduğu kümenin 
Yargısal kodlarına kıyam ettikleri mutlak görünen bir gerçektir. 


YEDİNCİ OTURUM 


Kozmik Resul: Yüce zihin ve bilgi kaynağı Tekâmül üzerine bir kaç söz arzu ediyorum. 


Akış: Tekâmül sizin evren idrakinize göre ki bu da göreceli bir durum halindedir, yükseliş hali 
ile en saf hale erişmek ve En üst bilinç düzeyine ulaşmak halini gösteriyor. Kimi idraksel 
boyutta bu saf sevginin ortaya çıkışı kimin de ise her bir detayın daha net bir görüş ile ve 
erdemle görülebilmesi halidir. 


Yine bir idrak boyutunda ise bilginin gelişimi ve evrilmesi ile daha yüksek düzeylere çıkması 
ve her önceki bilginin bir basamak haline gelmesi ile kozmik bilgiye erişim hali. 


Kozmik Resul: peki bunlar tam olarak doğru bir anlama isabet ediyor mu? 


Akış: kendi idraksel boyutlarında tam manası ile doğru anlamlara isabet ettiklerini 
söyleyebiliriz. Ancak daha yüksek bir idraksel boyutta yetersiz ve gerçeğe tam isabet 
etmemekte. 


Kısmı olarak gerçeğin atomsal birer tezahür parçaları olarak bu tanımları tekâmül için kabul 
edebilsek de tam bir anlam kazanması için bütünsel olarak her bir parçanın birleşmesi 
gereklidir. 


Bir soru ile devam etmeyi arzu ettim. Hiç kitap okudun mu? 


Kozmik Resul: elbette herkes kitap okur ve birçok bilgiyi ya da üzerinden düşünce sahibi 
olduğu şeyleri bu kitaplar sayesinde oluşturur. Genel sistem böyle çalışır. 


Akış: kitap her bir harfin birleşiminden oluşur. 


Eğer bir Bütün olarak girmek yerine her bir harfi ayrı ayrı alır isen kitabın hiç bir şekilde ne 
anlattığını anlama durumun ve onu idrak etme halin olmaz. Çünkü alfabenin her bir harfi 
birleşerek evrende ne kadar bilgi ve düşünce varsa hepsini tezahür yeteneğini taşır. 


Şimdi şunu idrak et, elinde belli sayıda harfler var ayrı ayrı bunların senin için ne anlamı 
olabilir. Ancak yine bütün her bir bilgi ki bu evrende olabilecek bütün bilgileri kapsar o 
harflerin içindedir ve ilginç yanı o senin elindedir ancak sen doğru bir birleşimi yaparak bunları 
girebilirsin. Kitap okumaya başladığında harfler birleşmeye ve kelimeler oluşmaya başlar işte 
bu tekâmülün ilk aşamasıdır. 


Daha evvelinde tekâmülün hazırlık aşaması ise harfleri tanımak ve onlarla kelimeler kurmak 
bunu idrak etmek kavramak yetisinin sende oluşmasıdır. Çünkü bu olmadan bir kitap okumam 
mümkün değildir. 


Harflerden meydana gelen tesirler manalar ruhunda sembolden anlamlara evrimleştikçe ruhun 
idrak seviyesi de ortaya çıkacaktır. 


Şimdi sen bu kitabı yaşayan bir evrene benzet harfleri canlı atomlar ve yazılı olduğu kitabı 
evrenin kendisi gibi idrak et. Sen her bir harfi kelime ettikçe okursun ve sende anlamları zuhur 
eder. Ruhunda bilgiler oluşmaya ve açılmaya zihninde kavramlar şekil almaya başlar. 


Bunu artık maddesel boyuttan çıkartarak ve canlı bir sistem olarak idrak et. Yine şunu düşün 
ve anlamlandır ki, sadece bu şekilde okuman yetmeyecek sayfalar ilerledikçe ve her bir 


sözcüğün tesiri sende yeni kavramlar ve manalar açtıkça bilincin bir üst seviyeye erişecektir. 


Sonunda kitap bittiğinde her bir harften ortaya çıkmış kelimeler ve onların bütünlük verdiği bu 
kitabın dana kattığı bir öz ve toplam bilinç ile tekâmülün gerçekleşmiş olacaktır. 


İşte tekâmül ve onun tamamlanması tamda bu şekilde idrak edilmelidir. Bundan sonrası her 
deyin başlangıç aşamasıdır tekâmül sadece bu başlangıç için gerekli olanın elde edilme aracıdır. 


Şimdi artık o kitabın içinden aldığını nerede nasıl kullanacaksın işte tamda esas nokta burada 
başlar. 


Akış: bu konuda sözlerim burada bitiyor 


Kozmik Resul: Teşekkür ediyorum. 


ONDÖRT ÇAKRA 


Bedenin 14 çukur noktası vardır. 


14 noktadan ruh bedene bağlanır bunlara çakra da denir. Enerji akış noktalarıdır. 


AK 


Birinci Çukur: Kasık Çukuru Burası FAHİD noktasıdır. Bu panter demek. Kasık bölgesini 
sarar. Şehvani ateş bölgesidir. 


Şeyh/tin - Şeytan kuvveti burada yer alır ve ateş ile yükselir kaynar buhar verir. Aorası kızıl 
kırmızı. 


İkinci çukur: Göbek çukuru Burası BATUN noktasıdır. Göbek bölgesini sarar. Her türlü istek 
beslenme gıdalanma ve doyum buradandır. Sıcak toprak karakterlidir. Aorası kahverengidir. 


Üçüncü çukur: Göğüs çukuru Bu SADRAK Noktası. Göğsü sarar kalp bağı buradadır. Nefis 
kuvveti burada yer alır. Motor kuvveti ile dönerek çalışır. Tabiatı sudur. Aora Rengi Sarıdır. 
Fahidin Ateşi ve buharı Batundan geçip buraya yükselir. 


Dördüncü çukur: Gırtlak çukuru Bu HANÇER Noktadır. Çekme kuvveti burada yer alır ayrıca 
sesin Enerjisi buradan çıkar. Tabiatı Havadır. Aorası Beyazdır. 


Beşinci Çukur: Sağ bilek Çukuru Burası RESAK noktası. Tutma sarma kuvveti ile yazma 
kuvveti. Kalpten doğan sözler buraya akar. Tabiatı su ve havadır. Aorası Beyazdır. 


Altıncı çukur: Sol bilek çukuru Burası MUASIM Noktasıdır. Akıl ve kalp buraya akar. Tutma 
yazma sarma kuvveti vardır Tabiatı Hava ve su Aorası Beyazdır. 


Yedinci çukur: sağ ayak bileği çukuru Bu KAHLE Noktası. Yürüme ve durma kuvvetleri. 
Aorası Koyu kahverengi. Tabiatı Toprak. 


Sekizinci çukur: Sol ayak bileği Bu KALEL noktası yürüme ve durma kalbim yolu burası 
derler. Tabiatı Su ve Toprak Aorası Açık kahverengi. 


Dokuzuncu çukur: çene çukuru Bu DEKAN noktası, çekme kuvvetini yönetir ve tüm harflerin 
frekans değerlerini verir. Tabiatı Hava Rengi çok açık yeşil. 


Onuncu çukur: Dudak üstü çukuru Burası NEF noktası. Koku frekanslarının düzenini sağlar 
çevirim noktasıdır. Tabiatı Hava rengi açık yeşildir. 


On birinci Çukur: Bu Hukubdur. Hisler algılar çukuru kulak burun ve göz deliklerine hâkimdir. 
Düzenler. İşitme koklama görme frekansları bundandır. Aorası Yeşildir. Tabiatı Havadır. 


On ikinci çukur Alın çukuru iki kaş ortası Burası YAKUD noktası. Epifiz ve ruhsal idrak 
buradadır Aora Rengi Yeşil YAKUD dur. Haki yeşilidir. Hızır noktası denir. Tabiatı Havadır. 


On üçüncü çukur: kuyruk sokumu çukuru Burası ASAS noktası tabiatı Toprak denge ve kuvvet 
ve direnç buradadır. Aora Rengi Kahverengi tabiatı topraktır. 


On dördüncü çukur: ense üstü çukuru Bu MUHTAR noktası bütün veriler buradan bedene akar. 
Ruhun veri akış noktasıdır. Aorası Mavi Tabiatında Hava su toprak ve ateşle birdir. 


FİZİK YASALARININ İPTALİ 


Bu boyut yani dünya, fiziksel yasaların kodlandığı genel bir düzene sahiptir. Eğer 
fizik yasalarına aykırı bir eylem varlık bulur ise buna anomali yahut Olağan üstü 
denir. 


Bunu açalım peki fizik yasalarını aşmak mümkün müdür? Mümkünse nasıl yapılır? 


Bunu bilindik bir durum ile anlatalım, Matrix filmindeki kaşığı bükme sahnesi. Bunu yapan 
çocuk kaşığı ne ile büktü sadece kaşığa yoğunlaşarak ve zihinsel bir eylem yaparak mı? 


Öncelikle Bu evren 2 yapıda çalışır yani 2 boyut mevcuttur birincisi Tezahür evreni 
dediğimiz Maddesel dünya boyutu. 


İkincisi ise Kozmik evren dediğimiz üst boyut Ruhsal Spritüal boyut. Şunu bilmelidir ki 
spritüal boyut Tesirleri dünyaya etki edecektir. Bu sebepten ona tezahürler evreni yani 
enerjinin maddeye yansıma boyutu denir. 


Eğer kaşığı bükmek istiyorsanız öncelikle Kozmik yani spritüal boyutta bir eylem var 
etmeniz gerekir. Bunun içinse ilk olarak kozmik spritüal evrenin boşluğunda bir kaşık var 
etmeniz yani imajlamanız gerekir. 


Daha sonra ise onu bükecek kuvveti o evrende ortaya çıkarmanız gerekmektedir böylelikle 
Spritüal evrende eylemi var edersiniz ve kozmiksel ışın haline getirirsiniz. 


Bunun için kişinin spritüal boyutta hâkimiyeti o kuvvetlere sahip olacak gücü ve bilgisi yani 
yeteneği olması gereklidir yani Spritüal evrenin Lordları üzerinde kontrol ve yönetim 
kuvveti gerekir bu ise yükseliş ve ustalaşmak ile mümkündür. 


Böylelikle ortaya çıkacak spritüal eylem ve ışınları daima üst boyutun alt boyuta etki edip ona 
şekil vereceğinden dolayı Tezahür evreninde varlık bulacaktır. 


Böylelikle Bu spritüal eylem bir yansıma olarak maddesel boyutta formsal gerçeklik 
kazanacak ve sonuçta kaşık bükülecektir. Yani eylem tezahür edecektir. 


Tezahür evreninde direk yapılacak bir odaklanma ile asla kaşığın bükülmesi mümkün 
değildir bunun yolu Spritüal boyutun ışınlarını tezahür ettirmekten geçer böylelikle fizik 
yasaları iptal olur ve ortaya doğaüstü denilen fizik yasalarına aykırı durum ortaya çıkar. 


Çünkü spritüal evrenin yasaları kuvvetleri kişinin o boyuttaki hâkimiyetine bağlıdır orada 
imkânsız bir şey yoktur. Kuralları ve sınırları Spritüal âlemde kişi belirler orada yasa ve kanun 
kişinin kendisi ve yaratım gücüdür. Bütün tezahür evreninin yasaları böylece değişir. 


VİZYO 


"Tanrıyı (gerçek yaşam sanatını) Yaratmanın Sırrı 


Bu büyük piramit, çöl sıcağı ve bedeni kavuran kum tanelerinin vuruşu. Sıcaktan dalgalanan 
hava ve puslanan görüntüler arasında. Evet, ben, başka bir beden başka bir zaman başka bir 
evren... 


Duygusu derin boşlukta dünya bedenini hissetmeyen ama yine de dünya bedeninde olan ancak 
aynı zamanda bir başka bedenle yol alan garip bir enerji durumu gibi. 


Bu bir vasıta ile Makine kullanan kişinin tük makinenin hareketini kendinde hissetmesine 
benziyor yakut hareketin başka bir yansımaya yansıması ve senkronize olması gibi. 


Sahada fazlası onun tüm hislerini bizzat hissetmenin ötesi bilinci ve aklını da girmek bilmem 
evet ayaklarım çıplak sıcak çöl kumuna değiyor hatta birazda batmış halde bu güzel bir duyu 
veriyor rahatlatıcı. 


Öyle rahatım ki sadece beden değil ruh olarak ve eylem olarak ta, dilediğimi yapabilirim diye 
hissediyorum belki bir kuş gibi uçmak belki her bir duvarın içinden geçmek ya da bir saniyede 
tüm evreni dolaşmak, burada tanrı benim. Dur öyle değil... 


Nasıl, burada gerçek yaşam sanatının icra eden sanatçısı benim. O' benim. 


Rehber orada, tarifi imkânsız değil benim için alışılmış bir kişilik sanki en samimi dostumla 
oturup sohbet ediyorum. Oyle değil mi artık onun bedeni görünmez hatta çoğu şu en samimi 
dostuna yakınına konuşurken bakmaz yanındadır ama onu hisseder onla zaman geçirir ilginç. 


İşte böyle çünkü artık ruh bir birine bağlanır ruhsal diyalektik ve kalpsel bağlantı oluşur madde 
ve beden ortadan kalkar dedi. Evet, yeni fark ettik uzun yıllar maddesel bir dostluk kurmasam 
da. 


Kurduğum zamanlar tamda böyleydi maddesel bedenine dönüp bakmazdım en yakın dostumun 
ah Mustafa Genç öldü. Anlık bir anımsama. Iki üç kez karşılaştık öldükten sonra Rem-in o 
engin sularında. 


Rehber demiştim, o tanımlanamaz vardır işte böyle, hiç durmadan konudur anlatır açıklar o 
okyanustan diğerine o semadan başkasına mekândan mekâna zamandan zamana. 


Götürür durur 

Anlatır da anlatır 

Gösterir açıklar 

Bir gecede 

Ya da küçük bir zaman aralığında 

1000 2000 ciltlik kitaba sığmayacak bilgiyi yükler bilince 


Dur patlayacak 
Hayır, bu kapasitenin milyonda biri 
Sen tanrı sanatını bilmiyorsun. 


Hayır, biliyordu da kasıtlı olarak unutturuldu, 
Gerçek yaşam sanatı elinden alındı. 
Yani Tanrıyı yaratmanın sırrı. 


Rehber kalp ile konuşur onun sesini maddesel bedenin dünya boyutu melekesi kulak işitmez. 
Ancak maddenin ötesindeki Kalbin İşitme duyusu onu algılar hem de kulaktan 1000 kat daha 
net ve daha keskin şekilde bir kuvvetle. 


Onun fiziksel bedeni yok, ancak kapladığı kuvvet alanı gerçek bir fiziksel bedenden daha fazla 
hissedilecek bir kuvvetin tesirine sahip daha fazla hissedilir bir enerji ile. 


Onlar kim, bu konuda tek bir cevap var Rehberler. Onlar boyutların bilinç enerjileri belki 
Lordlar Zihnin en keskin ve en yüce evrimine ulaşmış 7 tahtın 7 lordu. Onlar krallarını 
selamlıyor gerçek yaşamın sanatçısı tanrılarını onlar onu arzu ediyor ve gariptir. 


Ve yine gariptir ve bir daha çok gariptir bu 3 lü gariplik zinciri bir trinitiye benziyor 3 kere yüce 
Hermesin garipliği gibi. Onlar krallarına rehberlik ediyor ve gerçek yaşamın sanatını 
hatırlatıyor 7 tahtın mühürdarı adına 3 kere yüce gariplik adına. 


Güneşin 8 kolu gibi açılmış yayılmış ışık en tepesinde kralın tahtı gerçek yaşam sanatını inşa 
ediyor yani tanrıyı yaratıyor Tanrının ışığını 7 ışık kuşatıyor her şey bu 7 üzerine ve kaynağı 
tahtın sahibi. 


Ve o büyük piramidin önüne geldik rehber ile rehber sağ yanımda bir kuvveti teşkil ediyor ve 
sağ alanda sonsuz ne kadar boşluk varsa hepsini kaplamış kuvveti ile duruyor. 


Bu kaplama sadece sınırlı bir alan değil sağa düşen bütün boyutların burun zamanların bütün 
mekânların içini kaplamak bu. Ve her birinin her zerresini her bir parçasında ve idrakinde her 
an onu tahtında yüceltip kutsadığı o tanrısına bir yaşam sanatı inşası için aktarmada. 


7 rehber 7 yön 7 sema 7 arz her bir boyutu bir rehberin kapladığı garip hayret idraki aşan engin 
yüce bir durumun dışardan izlenmesi bu aşırı bir yükleme ama dur dediğim gibi bu kapasitenin 
1000 de 1 rehber böyle diyor kalbe doğru akan o enerji akımı ile. 


Şimdi piramit gösteriyor 8 parça 8 üçgen her bir parçası 3 kutsal sırrın birleşiminde işaret ediyor 
8 parçası 7 rehber ve | kralın varlığını gösteriyor sanki her birinin trinitiye bağlantısı en 
tepesinde ortak kavuşum ve birliğin tezahürü ve semaya doğru yayılan o ışık. 


Şimdi geliyor yüce bilginler bunlar rehberler değil bunlar her bir boyutun erdemli güçleri insana 
göre âlimler ermişler peygamberler yahut bilgili kişiler bir şekilde rehberlerin dokunduğu ve 
yaşamın gerçek sanatını anlayan uyanan kişiler belki kişi demek tam bir tarif değildir. 


Her biri bir tanrı yaratıyor bunu anlamak güce bir erdem ister. Her biri piramidin içinde bir 
kuvvete bağlanıyor insan, insan, insan ne oldu sana böyle sen nasıl bu hale geldin. 


Görüyorum ki yaşamın gerçek sanatından bir garip varlığa dönüştün milyon pencereli 
konağının en dip mahzeninde kendini hapis etmiş ve benim hiç bir şeyim yok sadece su karanlık 
mahzende bir mücadelem var diyorsun. 


Yapamam diyor insan, neden? Çünkü ben bir tanrı değilim yahut bunu insan yapamaz neden 
çünkü insan duvar yaşar büyür okur bu süreç içinde kendi hayatını idame ettirecek eylem ve 
olaylar ve ilişkiler içinde zamanı tüketir. 


Rehber şöyle diyor. Yapamam diyen insan gerçek yaşam sanatına ulaş ve tanrını yarat. Tahtına 
ulaş ve 7 rehberin sana ilahi ezgiler söylemesine izin ver. Daha fazlasını anlatamam dedi çünkü 
idrakin ötesine geçiyor. 


ETERİZM 


NİGRUM TESTA 


Bu bana ait bir amulet kutusudur. İçinde siyah lordların hüküm mührü yer alır. Bununla siyah 
Lordlar hükmedilir. İsmine Siyah kabuk ya da siyah kap demek olan NİGRUM TESTA adını 
verdim. Üzerindeki mühür tahtın 4 ayağını simgeler. 


ASTERIUM LENS (Visio Dimensiva) 


Yıldız Merceği kendime ait bir eterik meteryaldir. Bu mercek ile bakıldığında paralel ve Eterik 
bütün boyutlar ve varlıklar görülür Adına Asterium Lens yada Visio Dimensiva dedim Şekli 
budur. 


RED CRYSTALLUM (Lucens) 


Kızıl kristal ya da kızıl gül (Işık veren) Bu bir şifa ve canlılık kristalidir. Adına kızıl gül ya da 
kızıl kristal dedim. Birçok hastalığa şifa sağlar ve canlılık enerjisi vardır. Ayrıca enerjisi ruha 
bir parlaklık verir. O yüzden Lucens de diyorum. 


SAKKULUS (Obstrukter) 


Bu meteryal Ruh kesen ya da ruh engelleyen bir kaptır. Yani çanta demek olan sakkulustur. 
Ona Sakkulus ya da obstrukter dedim. Çünkü o kişiye tesir eden bütün olumsuz ruh ve 
enerjileri absorbe eder ve yutar alanı temizler, bir nevi korumadır. 


A.S.A (avis spiritus activator) 


Bu bana ait 8 mührün ilki birlerin biridir. Kuş ruhu ve kuşlar dilini aktive eder. Bir kuş gibi 


uçar ve onun ruhu ile buluşur kişi ve dilini anlar. Adına ASA dedim yani Kuş ruhu aktivatörü. 
Kendisi bir mühürdür. 


ALEON CODEX 


İçinde Aleon Konseyinin evrensel sıraları yazılı olan bana ait bir kitap. Üzerinde 8 köşeli 


yıldız ve içinde sistemin sarmal yolları vardır. 8 köşeli yıldız 7 maliki ve 1 Mühürdarı simgeler. 
Sadece Aleon Malikleri açabilir. 
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OCULUS (fractionis oculus) 


Bu bir madalyon ya da boyna asılan bir kolye ya da yakaya takılabilir. Ona Göz kırılması 
dedim. Yani OCULUS . Gözden gelecek her türlü enerjisel etkiyi kırar bir nevi nazarlığın üst 
bir materyalidir. 
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BEREKET VE BOL KAZANÇ İÇİN 


